
Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 
Gij levende eerste en laatste 
Moeder, Vader, God onspreekbaar 
boven alle woorden uit: 
Zegen uw mensen die hier nu zijn 
en alle mensen waar ook ter wereld 
doe lichten over ons uw Aangezicht 
en geef ons vrede 
 
 
Inzameling van de gaven  

U kunt uw gaven bij het verlaten 
van de kerk in de mandjes in de 

hal deponeren. 

De 1e collecte is voor de 
eigen diaconie 

NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie 

Protestantse Kerk Oisterwijk.  
 

De 2e collecte is voor de 
eigen kerk (kerkblad SoW) 
NL10 RABO 0373 711 581 

t.n.v. CvK Protestantse 

Gemeente Oisterwijk 
 
 
Aanmelden voor de vieringen op zondag 
is verplicht. 
Reserveren voor de dienst  van  
1 november kan t/m 30 oktober. 

reserveren@pkn-oisterwijk.nl 
 
De viering is de hele week nog te 
bekijken op de startpagina van 
onze website www.pkn-

oisterwijk.nl. Hier vindt u ook de liturgie 
van deze dienst. 

 

Agenda 
25 okt. 2 x Miniconcert 
“An die ferne Geliebte” 
Door Kathelijn van Dongen 
Van 14.30 – 15.15 uur (inloop 14.15 uur)  
en van 16.15 – 17.00 uur.(inloop 16.00 uur) 
Entree is gratis, na affloop vrijblijvende 
gift.Aanmelden: info@lodewijkskerkje.nl 

 
29 oktober 
Het O´Café in de Rotonde ,start 20.00 uur. 
Houdt de Whatsapp-groep in de gaten 
mbt.het laatste nieuws.  
31 oktober 
Lichtjesavond, op het kerkhof om 19.00 
uur.Een moment van herdenken en stilte. 

o.l.v.ds.Winanda de Vroe. 

 
Er is helaas geen gelegenheid 
om met elkaar na de dienst 

koffie te drinken. 

Protestantse Gemeente Oisterwijk 
c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag 25 oktober 2020 
 

Thema:” Licht dat ons aanstoot” 

 
vooganger          : Dr.Rieke Mes 
ambtsdrager       : Jan Marcelis 
lector                   : Wini Zaaijer 
organist               : Kees Welmers  
ontvangst            : Herma Apperloo 
koster                  : Evert Niemeijer 
geluid                  : Patrick Ooms  
jeugdkerk            : Henk van der Linden 
cantores              : Herma Apperloo 
                              Marieke Traksel 

 

Voorbereiding 
 
Muziek  
 
Woord van welkom  

 
Stilte ~ Aansteken van de kaars  
 
Openingslied: NLB 139d (Ned.tekst 2x)  
Heel het duister is vol van luister  
            we gaan staan 
 
Bemoediging en drempelgebed 
V:   Onze hulp en verwachting is in de 

Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT 

BEGONNEN IS 
V: Gij die het licht hebt geschapen 
            en aan ons doorgegeven. 

In uw licht zien wij elkaar 
mensen van uw welbehgen 

 Dat uw licht voor niemand 
verborgen blijft 

A: AMEN                          we gaan zitten 
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Kindertijd  

 
 
 
Lied: NLB 139d (Ned. tekst 2x) 
 
Kyriëgebed  
Lied: NLB 300c gelezen 
Voorzang en koor: gelezen door voorganger 
Allen: gelezen door alle aanwezigen 
  
Loflied:                    
Lied: NLB 117d  
Laudate omnes gentes      we gaan staan 

 
Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing:1 Joh.1, 5-7, 2,9  
 

Dit is de boodschap 
die Hij heeft gebracht 
en die ik u door mag geven: 
 
God is leven 
God is licht 
God is liefde; 
geen kwaad 
geen duister 
geen dood is in Hem. 
 
 
Wie leeft 
in het licht 
zoals Jezus heeft gedaan,  
die leeft met de mensen  
van harte en vrij. 
 
Wie liefheeft  
is in het licht  
en leeft 
ten eeuwige dage.    
  (vertaling: P. Verhoeven, Verderop, 178) 
  
 
Lied: NLB 601 1e en 2e couplet 
Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Tweede lezing: Johannes 12, 35 – 36 
 
Lied: NLB 601 3e couplet 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek   

 
Aandacht voor de kinderen  
 
 
 
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 

 
Mededelingen  
 
 

Op weg 
 

we gaan staan 

 
Lied om van hier te gaan:NLB 919 vs.1-3-4    
Gij die alle sterren houdt 
 
 
 

 


