
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
 

Orde van dienst 
 

Zondag 29 november 2020 

 

 
 

~ Jezus is het licht voor de wereld ~ 
 

 

voorganger:  ds. Rik Radstake 

ambtsdrager: Ivon Withaar 

lector:  Rianne Leenknegt 

organist: Kees Welmers 

ontvangst: Jantsje Bakkeren 

kinderkerk: Annemarie Kuijsten 

koster:  Ton Groenewegen 

geluid:  Dirk Bakkeren 

jeugdkerk: Patrick Ooms 

cantores: Francien van Dalen 

  Joke Marcelis 

crèche:   
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Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 

 

Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

 

Openingslied: Psalm 25 : 1 en 2 (gezongen door cantores) 
we gaan staan 

Bemoediging (en groet/drempelgebed) 

V:  Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A:  EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V:  ...... 
     door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN      we gaan zitten 

 

Adventsproject ~ Dicht bij het Licht 

 

Aansteken adventskaars 

 

Later sprak Jezus opnieuw tegen de 

mensen. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de 

wereld. Als je mij volgt, leef je niet meer in 

het donker. Dan hoor je bij het licht dat 

leven geeft.’ (Johannes 8: 12) 

 

Adventsfilm met erin verwerkt het 

adventslied 
De kinderen gaan naar de kinderkerk of thuis 

aan de slag met de expeditie kaart. 

. 

 

Kyriëgebed:  v. Voor hen en voor onszelf bidden wij U: 

  g. Heer, ontferm U’.   
 

Kyriëlied:    Lied 463 : 1, 2, 6, 7 en 8 (gezongen door cantores) 
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Woord 
Groet 

V:  De Eeuwige zal bij u zijn 

A:  DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Eerste lezing: Jesaja 63:19b – 64:8  ( NBV) 

 

Lied 437 (voorgedragen onder orgelbegeleiding) 

 

Tweede lezing: Marcus 13:24-37 (NBV) 

 

Lied:  458a (2x) (gezongen door cantores) 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Muziek  

De kinderen en jongeren komen terug. 

 

Lied: 445 : 1 (cantores), 2 (als orgelvers), 3 en 4 (cantores) 
 

Aandacht voor de kinderen 

 

Antwoord 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken 

Onze Vader 

 

Mededelingen 
U kunt desgewenst uw kind uit de crèche ophalen 

 

Op weg 
 

Lied om van hier te gaan:  751 : 1, 2, 3 en 5 (gezongen door 

cantores)       we gaan staan 

 

Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 
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Inzameling van de gaven  

U kunt uw gaven bij het verlaten van de kerk in de mandjes in de 
hal deponeren. 
De eerste collecte is voor  

NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk 
Oisterwijk 
De tweede collecte is voor  

NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Oisterwijk ( met bestemming “Kerk op schoot”) 
 

Agenda 
Aanmelden voor de vieringen op zondag is verplicht. 
Reserveren voor de dienst van 6 december  kan t/m vrijdag 4 
december via reserveren@pkn-oisterwijk.nl 

 
Voor Homecare Moldavië zoeken we nog mensen 
die in de adventstijd Kerststukjes willen maken 
en/of kopen. De opbrengst van deze kerststukjes 
is bestemd voor de zorg van ouderen. In Moldavië 

is er grote behoefte aan medische hulpmiddelen. Heeft u 
interesse om mee te doen of wilt u een Kerststukje kopen, dan 
graag contact opnemen met Marieke Traksel via 
barttraksel@gmail.com of 06 21656126.  
 

Kent u iemand die in december in aanmerking 
zou moeten komen voor een kerstgroet en 
attentie van de diaconie? 
Schrijf dan naam en adres op een kaartje en 
stop dit dan voor 15 december in de blauwe box 
op de ronde tafel in de hal. Samen maken we er 
een mooie feestmaand van!Of stuur een mailtje 
naar Jantsje Bakkeren: info@familiebakkeren.nl 

 
 

De viering is de hele week nog te bekijken op de 
startpagina van onze website www.pkn-oisterwijk.nl.  
Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. 

mailto:reserveren@pkn-oisterwijk.nl
mailto:barttraksel@gmail.com
mailto:info@familiebakkeren.nl
http://www.pkn-oisterwijk.nl. 

