
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 
Zondag 14 maart 2021 

 

~ Levensweg: In het gras ~ 
voorganger:   Martin Kroon 
ambtsdrager:  Ivon Withaar 
organist:  Agien Roeloffs 
koster:   Ton Groenewegen 
beeld en geluid: Patrick Ooms !



Voorbereiding 
  
Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

Openingslied: 283: 1, 3, 4 en 5 ~ In de veelheid van geluiden 
  

In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 

Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:  Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Eeuwige 
A:  DIE NIET DE DOOD WIL, MAAR HET LEVEN 
V:  Maak ons ontvankelijk voor uw kracht buiten ons, in ons. 
A:  WEES ONS GENADIG EN ZEGEN ONS. 
V:  ...... 
     door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN      

Project Veertigdagentijd: Levensweg ~ In het gras 
De kinderen gaan thuis aan de slag met het beluisteren van de podcast 
over het bijbelverhaal met de bijbehorende werkbladen. Heb je deze link 
niet ontvangen? Neem dan contact op met de leiding van de Kinderkerk. 
 

In het gras 
Er zijn meer dan 5000 mensen bij Jezus. 
Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar 
ze eten vandaan kunnen halen voor al die 
mensen. Er is een jongen met vijf broden en 
twee vissen. Als Jezus daarvan deelt, blijkt er 
meer dan genoeg voor iedereen. Er blijven 
zelfs nog twaalf manden over.  
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Met het gezinsboekje kan het gehele gezin thuis aandacht besteden aan 
het thema ‘Levensweg’. Voor elke dag is er een verhaal, activiteit, gebed 
of gedicht. Zo ga je samen op weg naar Pasen.  
Heb je een leuke foto? Mail of app die naar de jeugdouderlingen. 

Kyriëgebed: afgesloten met gezongen ‘Kyrië’ uit Taizé 
Kyrie Eleison, Lord have mercy, Christ have mercy 

Stilte 

Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A:  GOD, BEWAAR MIJ, ALS IK MIJN TOEVLUCHT ZOEK BIJ U. 

Gebed bij de opening van de Schriften 
‘Ruimte waar het licht kan komen’ (Janskoor -  EUG  
  

Ruimte  
waar het licht kan komen 
wind kan waaien, adem stromen 
ruimte die doet leven. 

Stilte 
waar je God kunt horen 
open hart en open oren 
stilte om te zijn. 

Licht 
waarin wij samen staan 
Geest van God, raak Gij ons aan 
dat wij opengaan  

Eerste lezing: Jesaja 25 : 6 - 8 

Tweede lezing: Johannes 6: 1 -15 
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Lied: 653: 1, 2 en 7 ~ U kennen uit en tot u leven 
  

U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 

O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

Overweging 

Lied: Durven gaan (Janskoor -  EUG) 
  

Wij gaan nu in vrede. 
God zal met ons zijn, 
is ons levend water, 
bron in de woestijn. 

Doe maar, durf maar, 
ga op weg 

Pak je stok en wandel. 
Struikel, val, sta op. 
Bergen worden vlakten 
Waar zie je tegenop? 

Doe maar, durf maar, 
ga en leef. 
 

Wij gaan met open ogen. 
God schenkt ons haar licht 
Draag het mee naar buiten. 
Een schitterend gezicht!   

Doe maar, durf maar, 
ga en straal! 

Wij gaan nu in vrede. 
God zal met ons zijn, 
is ons levend water, 
bron in de woestijn. 
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Antwoord 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze 
Vader 

Mededelingen 

Op weg 

Lied om van hier te gaan:  “And so it goes”   
The King's Singers: Billy Joel arr. Bob Chilcott) 

In every heart there is a room  
A sanctuary safe and strong 
To heal the wounds from lovers past 
Until a new one comes along 

I spoke to you in cautious tones 
You answered me with no pretense  
And still I feel I said too much  
My silence is my self defense 

And every time I've held a rose 
It seems I only felt the thorns 
And so it goes, and so it goes 
And so will you soon I suppose 

But if my silence made you leave 
Then that would be my worst 
mistake 
So I will share this room with you 
And you can have this heart to break 

In elk hart is een ruimte 
Een sterk en veilig toevluchtsoord 
Om de wonden te genezen van 
eerdere geliefden 
Tot er een nieuwe langskomt 

Ik sprak met jou in voorzichtige 
bewoordingen 
Jij antwoordde onomwonden 
Toch voel ik dat ik te veel heb 
gezegd 
Mijn zwijgen is mijn zelfverdediging. 

En iedere keer dat ik een roos 
vasthield 
Leek ik alleen de doornen te voelen 
En zo gaat het, en zo gaat het 
En zul jij ook snel weer gaan, denk 
ik 

Maar als je bent weggegaan doordat 
ik zweeg 
Dan zou dat mijn grootste fout zijn 
Dus zal ik deze ruimte met je delen 
En kan je dit hart krijgen om te 
breken 
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And this is why my eyes are closed 
It's just as well for all I've seen 
And so it goes, and so it goes 
And you're the only one who knows 

So I would choose to be with you 
That's if the choice were mine to 
make 
But you can make decisions too 
And you can have this heart to break 

And so it goes, and so it goes 
And you're the only one who knows  

En dit is waarom mijn ogen gesloten 
zijn 
Maar beter ook, na alles wat ik heb 
gezien 
En zo gaat het, en zo gaat het 
En jij bent de enige die weet 

Dus ik zou ervoor kiezen om bij jou 
te zijn 
Dat is als de keuze aan mij was 
Maar jij kan ook een beslissing 
nemen 
En je kan dit hart krijgen om te 
breken 

En zo gaat het, en zo gaat het 
En jij bent de enige die weet 

Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 
 
Inzameling van de gaven  

De eerste collecte is voor Kerk in Actie ~ 
Binnenlands diaconaat. NL02 RABO 0373 7362 66 
t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 

De tweede collecte is voor de eigen kerk ~ 
Kerkblad SoW. NL10 RABO 0373 711 581  
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk 

Kerk in Actie - De naakte kleden 
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Oost-
Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie 
op generatie. Kerken doen wat ze kunnen om bij te springen en starten 
initiatieven als kledingbanken en kledinginzamelacties. Ze laten kwetsbare 
gezinnen letterlijk niet in de kou staan. En zorgen dat kinderen niet in te 
kleine kleding naar school hoeven. De kerken zijn vaak klein en hebben 
vaak geen financiële middelen. Kerk in Actie ondersteunt hen, zodat zij 
mensen in armoede kunnen blijven helpen. 
Zie ook het bijpassende gedicht aan het einde van deze liturgie.  
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Agenda / Mededelingen 

Bloemenvaasjes 
Graag het verzoek om de bloemenvaasjes te 
retourneren, zodat andere mensen ook verrast 
kunnen worden met een bloemetje. Het lege vaasje 
kunt u afgeven bij Ivon Withaar of bij Wil Schreuder. 
Ivon kan het vaasje desgewenst ook op komen 
halen. Bedankt! 

Vieringen gedurende de stille week 

Witte Donderdag 1 april - 20.00 uur  
Meditatie met avondmaal  

Goede Vrijdag 2 april - 20.00 uur 
 
Stille Zaterdag 3 april - 20.00 uur 
 
Paaszondag 4 april - 10.15 uur 
Binnendragen van de Paaskaars.  

Paaszondag 4 april - 8.30/9.00 uur  
Paasontbijt thuis. Vrijwillige bijdrage in de 
kosten en voor ons gezamenlijke SaGe KIA 
Project “Moldavië". 

Aanmelden voor de avondmaalsviering en/of het paasontbijt op 
meldaanpkno@ziggo.nl. Je krijgt dan een pakketje thuisbezorgd. 
Gedurende de lockdown zijn al onze kerkdiensten uitsluitend online bij te 
wonen. Vier dus online met ons mee op kerkdienstgemist.nl.  
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Gedicht 
Mijn mantel is mijn huid. 

Hij koestert en omarmt mij. 
Als ik hem om mij sluit, 

Beschermt hij en verwarmt mij. 
Een stof die zachtjes streelt, 
Zo kleurrijk en zo prachtig! 

Ik voel mij als een prins 
Zo rijk, zo sterk, zo machtig. 

Mijn mantel is mijn huid. 

Mijn mantel is mijn schild. 
Met vrede epauletten 

Dwing ik mijn status af. 
Wie durft zich te verzetten? 

Mijn wapen tegen kou, 
Waag ik dat stuk te snijden? 

Geef ik de helft aan jou, 
Wanneer ik je zie lijden? 
Mijn mantel is mijn schild. 

Mijn mantel zo vertrouwd! 
Maar één kwam langsgereden 

Die, sterk als een magneet, 
Van liefde sprak en vrede. 
Durf ik het aan, mijn huid, 

Mijn schild hier op te geven? 
Hem achterna te gaan 

En kwetsbaar, bloot te leven? 
Mijn mantel voelt oud. 

 

De viering is te bekijken via de link op de startpagina van onze website  
www.pkn-oisterwijk.nl  Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. 
Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl 
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