
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
 

Orde van dienst 
 

Zondag 21 maart 2021 

 

 
 

 

~ Levensweg: Onder de grond ~ 
 

voorganger:   ds. Rik Radstake 

ambtsdrager:  Jan Kos  

organist:  Ton Akkermans  

koster:   Gerby Oostra   

beeld en geluid: Jan Marcelis   

 

 

Voorbereiding 

 

Muziek ~ Stilte 

 

Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

 

 

 

 

 

 



Openingslied: Psalm 43, gelezen en gespeeld 

  Orgelvoorspel:  – gelezen: 1 en 2 – orgel: 3 

 
1)O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt. 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o Heer, mijn toeverlaat. 
 
2)Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 
de sterke vesting van mijn hart? 
Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
aan mijn belagers prijsgegeven? 
Waarom ga ik gebukt van smart, 
gekleed in somber zwart? 
 
3)O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 

 

Bemoediging (en groet/drempelgebed) 

V:  Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Eeuwige 
A:  DIE NIET DE DOOD WIL, MAAR HET LEVEN 
V:  Maak ons ontvankelijk voor uw kracht buiten ons, in ons. 
A:  WEES ONS GENADIG EN ZEGEN ONS. 
V:  ...... 
     door Jezus Christus, onze Heer 
A:  AMEN  
 
Project Veertigdagentijd: Levensweg ~ Onder de grond 

De kinderen gaan thuis aan de slag met het beluisteren van de podcast over het 

bijbelverhaal met de bijbehorende werkbladen. Heb je deze link niet ontvangen? Neem dan 

contact op met de leiding van de Kinderkerk. 

 

Onder de grond 

Een paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen 

Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die 

moet sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met 

hem gaan.  

 

Met het gezinsboekje kan het gehele gezin thuis aandacht besteden aan het thema 
‘Levensweg’. Voor elke dag is er een verhaal, activiteit, gebed of gedicht. Zo ga je samen op 
weg naar Pasen.  
Heb je een leuke foto? Mail of app die naar de jeugdouderlingen. 
 

 

Kyriëgebed: afgesloten met gezongen ‘Kyrië’ uit Taizé 

Kyrie Eleison, Lord have mercy, Christ have mercy 

 



Korte stilte                             

 

 

Woord 
 

Groet 

V:  De Eeuwige zal bij u zijn 

A:  GOD, BEWAAR MIJ, ALS IK MIJN TOEVLUCHT ZOEK BIJ U. 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Eerste lezing: Jeremia 31:31-34  

                                                     

Orgelspel: Lied 316 : 1 en 4 

 

1)Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 
4)Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 

Tweede lezing: Johannes 12: 20-33 

 

Gespeeld en gelezen:  Lied 852      

 
1)U komt mij, lieve God, 
zo nederig nabij, 
in dagen van gemis 
en moeite vindt U mij. 
 
2)U daalt het duister in, 
U deelt mijn angst en pijn, 
zo dodelijk bedroefd 
als maar een mens kan zijn, 
 
3)een man van smarten die 
ter aarde valt en schreit, 
een lotgenoot, een vriend, – 
o Heer die bij mij zijt, 
 
 



4)ik bid U, laat het licht 
dat doorbrak in uw smart, 
de zon die Pasen heet, 
ook dagen in mijn hart. 
 

Uitleg en verkondiging 

 

Muziek  

                                                       
Gespeeld en gelezen: Lied 625   

 
1)Groen ontluikt de aarde 
uit het slapend graan, 
nu de zon de zaden 
roept om op te staan. 
Liefde staat op, 
wordt wakker uit de dood. 
Liefde draagt, als koren, 
halmen, vol en groot. 
 
2)Onder steen bedolven 
lijkt de liefde Gods. 
Rest haar niets dan rusten 
in de harde rots? 
Diep in het graf 
is Hij de weg gegaan 
van het zaad dat stervend 
nieuw ontkiemt tot graan. 
 
3)Zaad van God, verloren 
in de harde steen 
en ons hart, in doornen 
vruchteloos alleen – 
heen is de nacht, 
de derde dag breekt aan. 
Liefde staat te wuiven 
als het groene graan. 
 

 

Antwoord 

 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader 

 

Mededelingen 
 



Op weg 
 

Lied om van hier te gaan: Lied 650 : 1, 2, 3, 6 en 7 

 
1)De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
 
2)Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
3)Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 
 
6)Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 
 
7)Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 
 

Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 

 

Inzameling van de gaven  

De eerste collecte is voor de Voedselbank 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 

De tweede collecte is voor de eigen kerk 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk 

 

 

 

Agenda 

 

Vieringen gedurende de stille week 
 

Witte Donderdag 1  april-19.30 uur: Meditatie met avondmaal
                                                                                                                                                    
Goede Vrijdag 2 april -19.30 uur:   Viering  met 
Kruiswegstaties                                   Stille Zaterdag 3 april-
19.30 uur:    Paaswake                                                                     
Paaszondag  4 april - 10.15 uur:   De Opstanding – 
Feestelijke dienst – Binnendragen van de Paaskaars.                                                                                                   
Paaszondag 4 april-8.30/9.00 uur:   Paasontbijt thuis 

 



Aanmelden voor de avondmaalsviering en/of  het paasontbijt  op 
meldaanpkno@ziggo.nl. Je krijgt dan een pakketje thuisbezorgd. Gedurende de 
lockdown zijn al onze kerkdiensten uitsluitend online bij te wonen. Vier dus online 
met ons mee op kerkdienstgemist.nl.                                                                                                            
Vrijwillige bijdrage in de kosten en voor ons gezamenlijke SaGe KIA Project 
"Moldavië" .   
 
  

 
De viering is te bekijken via de link op de startpagina van onze website  

www.pkn-oisterwijk.nl  Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. 
Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl  

 

 

 
 
 
 
 

  

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

