
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 
Zondag 25 april 2021 

Thema: Kwetsbaarheid en zingeving 

 
Steenmannen 

voorganger    :  Ds. Karin Seijdell   
ambtsdrager    : Marjan van Wijngaarden 
organist     : Kees Welmers 
koster      : Evert Niemeijer 
geluid      :   Jan Marcelis 



Voorbereiding 
  
Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

Openingslied: 280: 1-3 ~ De vreugde voert ons naar dit huis 
(voorganger leest voor, begeleid door orgel) 

we gaan staan 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

3. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 

    
Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:   Onze hulp en verwachting is in de Naam van de    
  Heer 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A:  EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT     
  BEGONNEN IS 
V:  Vrede voor u, vrede voor jou, vrede voor mij.     
  Vrede bij je gaan en bij je komen.  
  Bij je staan en zitten, de vrede van de     
  levende om jou heen. 
  door Jezus Christus, onze Heer 
A:  AMEN 

we gaan zitten  



Kindertijd 

Kyriëgebed met gesproken 'Heer, ontferm U' 

Loflied: 647: 1, 2 en 4 ~ Voor mensen die naamloos 
                 we gaan staan 

  
1. Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 

2. Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 

4. Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 

Woord 
  
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A:  DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Inleiding op het thema van de dienst: Kwetsbaarheid 



Eerste lezing: Psalm 39: 5-8 (NBV) 
‘Geef mij weet van mijn einde, HEER, 
van de maat van mijn levensdagen, 
laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. 
U maakte mijn dagen een handbreed lang, 
mijn levensduur is niets in uw ogen, 
niet meer dan lucht is het bestaan van een mens, sela 
niet meer dan een schaduw zijn levenspad, 
niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt, 
hij vergaart en weet niet wie het toevalt.’ 
Wat heb ik dan te verwachten, Heer? 
Mijn hoop is alleen op u gevestigd. 

Lied: 941 ~ Waarom moest ik uw stem verstaan 

1. Waarom moest ik uw stem verstaan? 
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan 
zo ongewende paden? 
Waarom bracht Gij / die onrust mij 
in ’t bloed is dat genade? 

Gij maakt mij steeds meer vreemdeling. 
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding, 
al ’t oude en vertrouwde? 
O blinde schrik, – / mijn God, mag ik 
niet eens mijzelf behouden? 

3. Want ik zie voor mij kruis na kruis 
mijn weg langs en geen enkel huis 
waar ik nog rust zou vinden. 
Kom ik zo echt / bij U terecht, 
ben ik wel uw beminde? 

4. Spreek Gij dan in mijn hart en zeg, 
dat het zo goed is, dat die weg 
ook door uw Zoon gegaan is, 
en dat uw land / naar alle kant 
niet ver bij mij vandaan is. 

Tweede lezing:  
passages uit het boek ‘Berg van de ziel’ van theoloog Christa Anbeek 
 
Uitleg en verkondiging 

Muziek 



Antwoord 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze 
Vader 

Mededelingen 
Op weg 

Lied om van hier te gaan: 429c ~ De Eeuwige zal je zegenen 
we gaan staan 

De Eeuwige zal je zegenen en behoeden; 
de Eeuwige zal zijn lichtend gelaat  
over je doen schijnen en je genadig zijn; 
de Eeuwige zal je zijn gelaat toewenden 
en je vrede geven. 
Amen. 

Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 

Inzameling gaven 
De eerste collecte is voor de Rudolph Stichting.  
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Kerk Oisterwijk 
De tweede collecte is voor de eigen kerk. 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Oisterwijk 



Agenda 

24 mei ~ Fiets mee op 2e Pinksterdag 
 De ZWO/Diaconie heeft een fietstocht uitgezet om geld in te zamen 

voor ons KiA-project in Moldavië.  
 Starten tussen 13:00 en 16:00 vanaf de Voorhof. Een routebeschrijving 

is min. € 5,00. Er is keuze uit een lange of korte afstand. Inschrijven 
voor 20 mei via zwo-oisterwijk@hotmail.com of via Marieke Traksel. Zie 
verder het nieuwsbericht. 

Retraite 
Gaat u mee op retraite?  
Het O’Cafe heeft het plan opgevat om in het najaar 2021 of voorjaar 2022 
op Retraite te gaan in Nederland of België.  
Jong en oud is van harte welkom om gezellig mee te gaan. Heeft u 
interesse? Graag voor 15 mei aanmelden bij Marieke Traksel. 
Meer informatie in het nieuwsbericht. 

 
De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website 
www.pkn-oisterwijk.nl  Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via 
www.kerkdienstgemist.nl 

mailto:zwo-oisterwijk@hotmail.com
http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl

