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Voorbereiding 
Muziek 
 
 
Woord van welkom  
 
 
Stilte - Aansteken van de kaars  
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Openingslied: 280: 1, 2, 3, 6 en 7                             
we gaan staan 
 
 
1. De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
2. Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
 
3. dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
 
6. Vervul ons met een nieuw verstaan 
van ’t woord, waarin Gij spreekt 
en reik ons zelf als leeftocht aan 
het brood, dat Gij ons breekt. 
 
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
    
Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:   Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ......  
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN                                                    we gaan zitten 
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Kindertijd   
 
Kyriëgebed  
met gesproken 'Heer, ontferm U''   
 
 
Loflied:  273: 1, 2 en 3   we gaan staan 
 
 
1. Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hem´len Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 
3. Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 
een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
 
                                              we gaan zitten 
 
 
 

Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 

 
Eerste lezing: Jesaja 41: 17-20 
 
 
Lied:  659: 1, 4, 5 en 6 
 
1.Kondig het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 
 
4.Wandelend in de woestijn 
hebben wij water gevonden 
springende als een fontein, 
bronnen geslagen als wonden. 
 
5.Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 
 
6.daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 
 
 
Tweede lezing : Johannes 16: 16-24 
 
Lied:  885 
 
1.Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
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iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2.Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
Muziek  
 
 
Lied :  657: 1, 3 en 4 
 
1.Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
3.Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
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4.Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 
 
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken 
Onze Vader 
 
 
 
Mededelingen  
 
 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:  422    

                              we gaan staan 
1.Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht 
 
2.Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
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3.Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 
 
Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 
 
 
Inzameling gaven 
 
De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie: noodhulp 
voor Libanon.  
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn 
ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië 
en Turkije. Sommigen willen ons nog wel eens doen geloven dat 
Europa overstroomd is met vluchtelingen uit Syrië, maar dat is 
niet het geval. De vluchtelingen in genoemde landen hebben 
alles moeten achterlaten en leven in grote armoede. Ze proberen 
zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te 
bouwen. Dikwijls is dat heel lastig, omdat ze geen werk kunnen 
vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie Syrische vluchtelingen 
en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel 
vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen 
bedrijfje. 
 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk 
Oisterwijk 
 
De tweede collecte is voor de  eigen kerk. 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Oisterwijk 
  



 8 

Agenda 
 
24 mei ~ Fiets mee op 2e Pinksterdag  
De ZWO/Diaconie heeft een fietstocht uitgezet om geld in te 
zamen voor ons KiAproject in Moldavië. Starten tussen 13:00 en 
16:00 vanaf de Voorhof. Een routebeschrijving is min. € 5,00. Er 
is keuze uit een lange of korte afstand. Inschrijven voor 20 mei 
via zwooisterwijk@hotmail.com of  
via Marieke Traksel. Zie verder het nieuwsbericht.  
 

 
 

 

Retraite Gaat u mee op retraite? Het O’Café heeft het plan 
opgevat om in het najaar 2021 of voorjaar 2022 op Retraite 
te gaan in Nederland of België. Jong en oud is van harte 
welkom om gezellig mee te gaan. Heeft u interesse? Graag 
voor 15 mei aanmelden bij Marieke Traksel. Meer 
informatie in het nieuwsbericht. 
 
 

 
 

 
De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van 
onze website www.pkn-oisterwijk.nl  Hier vindt u ook de liturgie van 
deze dienst. Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl  

https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente/2021/04/22/fiets-mee-op-tweede-pinksterdag/
https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente/2021/04/15/ga-mee-op-retraite/
http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

