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Voorbereiding 
Muziek 
 
Woord van welkom  

 
Stilte - Aansteken van de kaars  
 
Openingslied:    283                                                we gaan staan 

In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
Want wij mensen op de aarde 



raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

    
Bemoediging (en groet/drempelgebed)         
V:   Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ......  door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 

                   we gaan zitten 
  

Kindertijd                               
 
Lied:   568a  
tijdens het voorspel gaan de kinderen naar de Kinderkerk 
 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 
 
Kyriëgebed  . na iedere intentie : Zo bidden wij U samen  “Heer ontferm U” 
 
Loflied:  304                                                                         we gaan staan 

 

Zing van de Vader die in den beginne 
de mensen schiep, de dieren en de dingen: 
hemel en aarde wil zijn naam bezingen: 
houd Hem in ere! 
 
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen, 
bron van geluk voor wie Hem wil geloven: 
luister naar Hem het woord van alzo hoge: 
houd Hem in ere! 
 
Zing van de Geest, de adem van het leven, 
duurzame kracht die mensen wordt gegeven. 
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen: 
houd Hem in ere! 
                 
                                                                                                      we gaan zitten 

 
Woord 

Groet 



V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing : Numeri 11: 24-29 (NBV) 
 
Lied:  316 
 

Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 
 
Het is niet aan de overzij. 
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij 
de wijde oceaan bevaren, 
wie brengt van d´ overkant der zee 
de schat der diepe wijsheid mee, 
die ’s levens raadsel kan verklaren? 
 
Het is ook in de hemel niet, 
hoe vaak gij ook naar boven ziet 
en droomt van bovenaardse streken. 
Wat gij ook in de sterren leest, 
alleen de Geest beroert de geest, 
alleen het woord kan ’t hart toespreken. 
 
Het woord van liefde, vrede en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 
Tweede lezing : Marcus 9:38-50 (vertaling Marie van der Zeijde) 
 
Lied:  339a  
 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek                                          
                                           

                              
 



 
Lied : 1012 
 

Geef aan de wereld vrede, Heer, 
in deze donkere tijden: 
de groten slaan de kleinen neer 
en honen en bestrijden 
wie uw vrederijk belijden. 
 
Zie, koning Jezus, hoe zij staan 
gewapend tot de tanden 
en offeren de volken aan 
het vuur waarvan zij branden, – 
red uw wereld uit hun handen! 
 
En doe ons van een ander vuur 
in gloed staan hier op aarde, 
gelouterd, – dat wij in dit uur 
de strijd voor ’t rijk aanvaarden, 
dat niet rust op ’t scherp van zwaarden. 
 
Geef ons uw vrede in het hart 
en liefde, Heer, voor allen 
die door de groten zijn verward; 
laat, waar hun leuzen schallen, 
ons niet aan hun waan vervallen. 
 
Uw rijk, Heer, komt en het is nu: 
in ’t onaantastbaar heden 
van uw genade zien wij U 
gegord met recht en rede 
voor ons uit, – een vorst van vrede. 
 
Aandacht voor de kinderen  
 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 

Mededelingen  
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: Lied 216 Tussentijds  
 

Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede, 
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord 
uit mensenmonden dat woord: 
wij zullen rusten in vrede. 
 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken 
Maar niemand vlucht 
nergens alarm in de lucht 



overal vrede geschapen. 
 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? lk zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan 
waar nog geen wegen bestaan - 
vrede de weg voor mijn voeten.    
                                                                                       we gaan staan 

 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 

Inzameling gaven 
 
De eerste collecte is voor KIA (zending) 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 
De tweede collecte is voor de eigen kerk 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk 
 
U kunt uw gaven in de mandjes bij de uitgang deponeren.  

 
Agenda 

 

-1 oktober, 14.00- 16.30, Groot Speijk,  

Scheppingswandeling 

 
Collecte Zending zondag 26 september 
 
 
Israël/Palestina - Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door decennia van oorlog en 
conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen. In het dagelijkse leven komen ze elkaar bijna niet 
tegen. Het Rossing Center wil kinderen met elkaar in contact brengen. Kinderen van Joodse en 
Palestijnse scholen bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, 
tradities en identiteit. Ze vertellen in de klas over hun leven, geloof, hobbies en school. Zo leren ze 
elkaar kennen en met elkaar omgaan. Belangrijk voor de kinderen zelf, maar ook voor de hele 
samenleving. Het geeft hoop voor de toekomst! 
 
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Israël/Palestina en wereldwijd.  
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/israelpalestina  
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
 
De Diaconie 
 

  

http://www.kerkinactie.nl/israelpalestina


Scheppingswandeling op vrijdag 1 oktober 
 
Een mooie wandeling waarin Marjolein Tiemens (groengeloven.com) ons 
meeneemt in het scheppingsverhaal! 
 
“Het collectieve scheppingsverhaal is van grote betekenis, omdat het hét meest 
fantastische, meest waanzinnige en meest ontzagwekkende verhaal is dat een 
mens zich kan voorstellen: vanuit een oerknal, een oneindig hete, oneindige 
hevige ontlading van energie heeft het hele universum zich ontwikkeld tot zijn 
huidige complexiteit, verscheidenheid, omvang en ouderdom. Alles wat bestaat 
heeft een gemeenschappelijke geschiedenis en is daarom in meer of mindere 
mate verwant met elkaar. We zijn één met alles door onze oorsprong, maar de 
ontwikkeling, de evolutie, heeft voor een oneindige verscheidenheid aan diversiteit 
gezorgd. Deze verbondenheid heeft ook consequenties voor onze relatie met de 
Aarde, hoe we met haar en al onze medeschepselen omgaan. We weten dat de 
invloed van de mens op het milieu enorm groot is, groter dan van welk ander 
organisme dan ook. En dat, terwijl we in de aardgeschiedenis nog maar net 
komen kijken.” 
 
Tijdens de wandeling (2 tot 3 km lang) vertelt Marjolein het verhaal van oerknal tot 
het verschijnen van de mens. De wandeling duurt ruim 2 uur. 
 
Wanneer: Vrijdag 1 oktober van 14.00 -16.30 uur. 
 
Wie wil kan daarna een drankje doen op het terras van Groot Speijck. 
 
Waar: Verzamelen bij Groot Speijck, Van Tienhovenlaan 4 in Oisterwijk. 
 
Opgeven: bij Winanda de Vroe, wdevroe@pkn-oisterwijk.nl of 013-5282175 
 
Reacties van deelnemers: 
 
“Het is zo’n overweldigend gevoel deel te zijn van dit ontzagwekkende verhaal. Te 
zijn opgenomen in de onvoorstelbare tijd en ruimte.” 
 
“Fantastisch toch. Een geloofsgesprek midden in het bos, over hoe wij als 
mensen leven naar aanleiding van de zuurstofcrisis, waardoor er een massale 
extinctie van bacteriën plaats vond.” 
 
 

 
De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website www.pkn-oisterwijk.nl  Hier vindt u ook de 
liturgie van deze dienst. Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl  

 

 

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

