
Inzameling van de gaven 
 
1e collecte is bestemd voor 
Kerk in Actie, Noodhulp  voor 
Oekraine. Waar we bang voor 
waren, is gebeurd: het is oorlog 
in Oekraïne. Dit betekent 
onbeschrijflijk leed voor de 
mensen daar. Ons hart gaat naar 
hen uit! Kerk in Actie werkt al jarenlang samen 
met kerken en christelijke organisaties die de 
meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. Zij 
hebben onze steun harder nodig dan ooit. Help 
mee! Stort uw bijdrage op  
NL02 RABO 0373 7362 66                                                    
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oisterwijk 
of direct met uw smartphone middels QR code. 
 
2e collecte is bestemd voor  
de eigen kerk. 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v.  
C.v.K. Protestantse Gemeente 
Oisterwijk of direct met uw 
smartphone middels QR code. 
 
Ook kunt u uw gaven in de mandjes bij de 
uitgang deponeren. 

 
Agenda 

 
Moldavië: wijn-, honing en theeverkoop 
Op zondag 17 april 2022 is het 
Pasen. We kijken vooruit naar een 
mooi feest. Wat is het heerlijk om 
dan een flesje wijn open te trekken. 
Net als vorig jaar kunt u wijn en 
honing bij ons bestellen. Ook kan u 
multi-vruchtenthee uit Moldavië 
krijgen. De opbrengst gaat weer 
naar ons project Bethanië in 
Moldavië. 
Bestellen kan tot uiterlijk 12 maart 
via zwo-oisterwijk@hotmail.com 
Meer informatie op onze website of 
bij Jantsje Bakkeren. 
 

 
 

U kunt deze kerkdienst nogmaals 
beluisteren op smartphone, IPad, laptop 
of PC via www.pkn-oisterwijk.nl bij 

kerkdiensten of rechtsboven bij gemist. Hier vindt 
u ook de liturgie. 

 
 

 
 
 
 

Protestantse Gemeente 
Oisterwijk c.a. 

 
 

Orde van dienst 
Zondag 27 februari 2022 

 
 

 

 
 

Lucas 6 : 39-49 
Onderricht aan de leerlingen; Spreken in 

gelijkenissen 
 
 
 

 
voorganger             : Ds. Derk F. Blom  
ambtsdrager           : Floortje Weug-Verhoek 
lector                      :  Henk van der Linden  
organist                  :  Kees Welmers  
ontvangst               :  Herma Apperloo  
kinderkerk              :  Judith Ooms  
koster                     :  Evert Niemeijer 
geluid                    :   Patrick Ooms 

 
 

Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom  
 
Aansteken van de kaars  
 
Openingslied:  601, 1, 2 en 3  
Licht dat ons aanstoot in de morgen                          
   

we gaan staan 
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Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:   Onze hulp en verwachting is in de 

Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT 

BEGONNEN IS 
V: ......  
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 

we gaan zitten 
  

Kindertijd

 
De kinderen gaan naar 
de kinderkerk 
 
Lied:   216, 1, 2 en 3   

Dit is een morgen als ooit de eerste 
 
Kyriëgebed  
met gezongen 'Heer, ontferm U''   

 
 
Loflied: 322, 1, 2 en3 
Die chaos schiep tot mensenhand                                        

        we gaan staan 
 

Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing  
Jeremia 7, 1 - 15 NBV 
 
Lied:  1001: 1, 2 en 3   
De wijze woorden en het groot vertoon 
 
Tweede lezing: Lucas 6, 39 - 49 NBV 
 
Lied:  313, 1 en 2   
Een rijke schat van wijsheid 
 
Uitleg en verkondiging 

Muziek  

de kinderen komen terug 

 
 
Lied: 1012, 1 t/m 5 
Geef aan de wereld vrede, Heer 
 
Aandacht voor de kinderen  
 

 

Antwoord 
 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 
Mededelingen  
Tijdens de mededelingen kunt u desgewenst 
uw kind uit de crèche ophalen  
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan:  1010, 1, 2, 3 en 4    
Geef vrede, Heer, geef vrede    

we gaan staan 

 
 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 
Na afloop van de dienst bent u allen van 
harte uitgenodigd in de Voorhof om elkaar te 
ontmoeten en nog wat na te praten. Er is 
koffie, thee en limonade. 

 
 

Met ingang van zondag 27 februari geldt: 
Alle corona maatregelen vervallen, maar we 
blijven voorzichtig. Mondkapjes op en 1,5 
meter afstand houden is niet meer verplicht 
 
We blijven dus heel goed ventileren (houd 
dus nog steeds je jas aan in de kerk), we 
zetten nog niet meteen alle stoelen terug, en 
tijdens het koffiedrinken houden we rekening 
met elkaar. 


