
   
 

   
 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 
 

Zondag 13 maart 2022 
 

Doop van Bram de Pender 
 

 

~ Vrij zijn   ~ 
voorganger  : ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager  : Marcel Berende 
lector   : Wini Zaaijer 
organist  : Ton Akkermans 
ontvangst  : Ria Wiersma 
crèche   : Annika van den Eijnde 
koster   : Fred Hoogeland 
geluid   : Jan Marcelis                                         
kinderkerk  : Priscilla Berende 



   
 

Voorbereiding 
 
Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: 280, De vreugde voert ons naar dit huis 

we gaan staan 

 
Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:  Onze hulp en verwachting is in de naam van de Eeuwige 
A:  DIE ONS TEGEMOET KOMT EN ZIJN AANGEZICHT TOONT  

IN EEN MENS VAN VLEES EN BLOED.  
V:  Onthul ons het geheim van zijn leven en sterven. 
A:  MAAK ONS BEREID HEM TE VOLGEN,  

IN DEZE VEERTIG DAGEN EN HEEL ONS LEVEN. 
V:  ….  

door Jezus Christus, onze Heer 
A:  AMEN               we gaan zitten 
 
Inleiding op de doop  
 

 
 
 



   
 

Bram wordt binnengebracht door oma Netty,  
terwijl we luisteren naar en meezingen met het lied:  
‘Bijzonder’ van Chris Davies 
 
Hey kleine man, kijk eens hier, neem alles in je op. 
Met je grote ogen, draait de wereld om jou. 
Daar was je dan, hier bij ons, er is zo lang gewacht 
en ook jij bent uit liefde ontstaan. 
 
Refrein: 
Dit is de dag van jouw begin. 
Het water is straks jouw zegening. 
De zegen van de Heer, wat wil je nou nog meer? 
Zoek en vind, want jij bent Gods kind. 
Want voor Hem ben jij bijzonder, 
een nieuw en stralend wonder, 
die schijnt door de wolken heen. 
Deze dag maak jij de start, met hoofd en ziel en hart, 
want Hij zegent jou in zijn naam. 
 
Je bent nog klein, nu nog wel, maar als je groter wordt,  
dan zijn de dingen zoveel anders dan nu. 
Geluk en liefde zal er zijn, maar vast ook tegenslag. 
Dus ga niet alleen, maar met Hem aan je zij. 
 
Refrein 
 
Want in zijn naam zegent Hij jou. 
 
 
Gedicht door Marisha   
 
 
 
 



   
 

Doopgedachtenis  
Doopouders en u allen hier samengekomen rond het 
doopvont, om getuigen te worden van de doop van Bram  
en uw eigen doop te gedenken:  
Wilt u zich afwenden van alle kwaad,  
van alles wat in strijd is met Gods bedoeling, 
en wilt u zich toewenden naar Jezus Christus?  
 
Allen die dit beamen: ja, dat wil ik.  
 
De doopouders komen met hun kind naar voren en gaan bij het 
doopvont staan  
 

Het water uit de rivier de Jordaan wordt in het doopvont 
gegoten door Julian  
 
Doop en handoplegging 
  

 
 
 
 
 
Lied: De Here zegent jou  
 
De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.  
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,  
Hij zal zijn vrede aan je geven. (2x)  
 
 



   
 

Ontsteken van de doopkaars door Julian en Marcel 
 

 
 
Doopgeloften door de doopouders  
 
Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden en ga 
met hem de weg van het koninkrijk.  
 
Allen:  
Welkom, kind van God.  
Welkom in de kerk, wereldwijd en in ons midden.  
 
we gaan zitten  
 

 

 
 
 



   
 

Lied: Kind, wij dragen je op handen  
 
Kind, wij dragen je op handen, naar water van de bron.  
Want jouw leven mag niet stranden,  
niet vergaan in het waarom.  
Door het water, vroeg of later, kom je dichtbij het geheim.  
In de hoge hemel staat er dat je kind van’t licht mag zijn.  
 
Water, water, laat het stromen, teken en herinnering.  
Van een eeuwig heimwee dromen, van een altijd nieuw begin.  
Door het water, vroeg of later, kom je dichtbij het geheim.  
In de hoge hemel staat er dat je kind van’t licht mag zijn.  
 
Opgenomen en verbonden met de Naam die vrede is,  
gaat jouw leven niet ten onder en het wordt niet uitgewist.  
Door het water, vroeg of later, kom je dichtbij het geheim.  
In de hoge hemel staat er dat je kind van’t licht mag zijn.  
 
Overhandigen van de kinderbijbel aan de doopouders 
 

 
 
 
 



   
 

Kindertijd 
      Veertigdagen project ~  Beloofd land in zicht  

 

Projectlied: Ga je met ons mee? 
 

Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land?  
God is het die ons toen bevrijdde, 
ons door zee en zand zal leiden. 
God gaat in een wolk vooraan 

naar het land van Kanaän. 
 
Hey, kom je mee? (4x) 
Ga je met ons mee naar de overkant? 

Ga je met ons mee naar 't beloofde land? 
Weet je nog wel van deze zegen 

de bevrijding die wij kregen. 
Zorg dat je dit niet vergeet 
als je van het paasmaal eet. 
Hey, kom je mee? (4x) 
 
De kinderen gaan naar  de kinderkerk 
 
Kyriëlied: We luisteren ‘Kyrie Eleison’ ~ Divna Ljubojevic & 
Melódi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korte stilte 



   
 

Woord 
 
Groet 
Voorganger:   
     Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus  

Christus, onze Heer. 
 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Eerste lezing: Exodus 12: 21-27, Exodus 13: 3-10 
 

Lied: 542, God roept de mens op weg te gaan, vers 1 en 2  
 
Tweede lezing: Galaten 5: 13-15 
 
Lied: 542, God roept de mens op weg te gaan, vers 3 en 4  
 
Uitleg en verkondiging 
 
We luisteren naar het lied: ‘You raise me up’ van Josh Groban 
  

 
Antwoord 

 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken 
Onze Vader 
 

                     



   
 

Mededelingen 

Tijdens de mededelingen kunt u desgewenst uw kind uit de 
crèche ophalen. 

De kinderen (en indien jeugdkerk: ook jongeren) komen terug 
 

Aandacht voor de kinderen  
 

 
Op weg 

 
Lied om van hier te gaan: 425, Vervuld van uw zegen    

we gaan staan 

 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om de 
doopouders te feliciteren in de grote zaal! 
 
De doopouders bieden u wat lekkers aan voor bij de koffie/thee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
Inzameling van de gaven  
 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie. 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Kerk Oisterwijk of direct met uw 
smartphone middels deze QR code. 
 
De tweede collecte is voor  het kerkblad SOW 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK 
Protestantse Gemeente Oisterwijk of direct met 
uw smartphone middels deze QR code. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Kerk 

Diaconie 



   
 

Agenda 
 
Moldavië: wijn-, honing en theeverkoop  Op zondag 17 april 
2022 is het Pasen. We kijken vooruit naar een mooi feest. Wat 
is het heerlijk om dan een flesje wijn open te trekken. 
Net als vorig jaar kunt u wijn en honing bij ons bestellen.                 
Ook kan u multi-vruchtenthee uit Moldaviëkrijgen. De 
opbrengst gaat weer naar ons project Bethanië in Moldavië. 
Bestellen kan tot  maandag14 maart 12.00 uur via                                      
zwo-oisterwijk@hotmail.com                                                 
Meer informatie op onze website of bij Jantsje Bakkeren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze 
website www.pkn-oisterwijk.nl. Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. 
Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl  

 
 
 

http://www.pkn-oisterwijk.nl. 
http://www.kerkdienstgemist.nl/


   
 

Lodewijkskerkje 
20 maart – 15.00-16.00 uur 
Harpsongs door Marja de Jong 
 

Laat je strelen door 
hemelse harpklanken en 
een stem van fluweel. 
Juweeltjes uit diverse tijden 
en windstreken. Met 
aanstekelijk enthousiasme. 
Old, Folk en wat swing. 
Diepgang met een vrolijke 
noot, over het leven en de 
natuur door Marja de Jong. 
Het programma duurt een 

uur en heeft geen pauze. Entree is 10 euro per persoon 
(betalen aan de deur: contant of wireless). Graag aanmelden 
op info@lodewijkskerkje.nl    
 
26 Maart    13:30 - 17:00 Expositie Beeldkracht  
 

Een bijzondere expostie in het teken van het 
afscheid van Ellen Geerts; haar finissage van 
Beeldkracht Oisterwijk. 
Vernissage en finissage  betekenen het 
feestelijke begin en einde van een expositie. In 
2015 is zij samen met enkele vrijwilligers een 
atelier gestart voor mensen met geheugen 
problemen. Na verkregen fondsen en 
vrijwilligers werving is daarna een klein 

groepje cursisten begonnen in een atelier van De Krekul. 

mailto:info@lodewijkskerkje.nl

