
Op weg 

Lied om van hier te gaan: 324 
   Wat vrolijk over U geschreven staat 

we gaan staan 

Zending en Zegen met gezongen ‘Amen’ 

Inzameling van de gaven 
1e collecte is bestemd voor de 
Voedselbank. NL02 RABO 0373 
7362 66 t.n.v. Diaconie 
Protestantse Gemeente 
Oisterwijk of direct met uw 
smartphone middels QR code.
 

2e collecte is bestemd voor de 
eigen kerk. NL10 RABO 0373 
711 581 t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Oisterwijk of direct 
met uw smartphone middels QR 
code. 

Ook kunt u uw gaven in de mandjes bij 
de uitgang deponeren. 

Na afloop van de dienst bent 
u van harte uitgenodigd om 
elkaar te ontmoeten en nog wat na te 
praten. Er is koffie, thee en limonade. 

 
Agenda 

Vrijdag 2 aug. 10:30-12:00 
Thema in de Tent. Het thema is 
deze keer: Mentor zijn in de 
praktijk. Corrie de Vries vertelt 

over haar ervaringen als mentor. 
Natuurlijk is er ook volop gelegenheid 
om met elkaar bij te praten. Aanmelden: 
omziennaarelkaar@pkn-oisterwijk.nl 

Zaterdag 30 juli, 6, 13, 20 aug. om 
13:30-16:30  ZomerZin expositie 
‘Viltwerk’ van Riet Pessers - de Jong. 
Het merendeel van haar werk is een 
abstractie van het landschap; je kunt er 
bomen en bloemen in ontdekken. 

De viering is de hele week nog te bekijken 
op de startpagina van onze website 
www.pkn-oisterwijk.nl Hier vindt u ook de 

liturgie van deze dienst. Of kijk via 
www.kerkdienstgemist.nl 

Protestantse Gemeente Oisterwijk 
c.a. 

Orde van dienst 

Zondag 24 juli 2022 

 

voorganger             : ds. Bram Grandia 
ambtsdrager           : Jan Kos 
lector                      : Cisca Jägers 
organist                  : Ton Akkermans 
ontvangst               : Marjan van Wijngaarden 
koster                     : Evert Niemeijer 
geluid                     : Patrick Ooms 
beeld                      : Jan Marcelis 
kinderkerk / crèche : Joke Marcelis 

mailto:omziennaarelkaar@pkn-oisterwijk.nl


Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom ~  
 Aansteken van de kaars 

Openingslied:  275 
Heer Onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

we gaan staan 
     
Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:   Onze hulp en verwachting is in de   
 Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT  
 BEGONNEN IS 
V: … 
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 

we gaan zitten 

Kindertijd 

Lied:  
Blijf bij mij en waak hier met mij, 
wakend en biddend… (2x) 

De kinderen gaan naar de kinderkerk  

Kyriëgebed na iedere intentie lied: 367d 

Loflied: 117a 
Gij volken loof uw God en Heer 

        we gaan staan 

Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Eerste lezing: Genesis 18: 20-33 
(Naardense Bijbelvertaling) 

Lied: 995 
 O Vader, trek het lot U aan 

Tweede lezing: Lucas 11: 1-4  

Lied: 756: 1, 2 en 3 
Laat komen, Heer, uw rijk 

Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
De kinderen komen terug 

Aandacht voor de kinderen 

Lied: 756: 4, 5, 6, 7 en 8 
Laat komen, Heer, uw rijk 

Antwoord 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en 
gezamenlijk gezongen Onze Vader 
Versie Huub Oosterhuis, uit Verzameld Liedboek, 
p. 250-251 

Onze Vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede,  
een wereld met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade –  
waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  
Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  
Van U is de toekomst  
kome wat komt.  

Mededelingen 
Tijdens de mededelingen kunt u desgewenst uw 
kind uit de crèche ophalen  


