Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

Liturgie voor het morgengebed
1 januari 2023

Deze dienst is voorbereid door Ciska Jagers, Henk van der
Linden en Marjan van Wijngaarden

Ambtsdrager: Marjan van Wijngaarden
Organist: Kees Welmers

Koster: Evert Niemeijer

Beeld/geluid: Rienk Lammers
Orgelspel

Wij worden stil

Welkomstwoord

we gaan staan



Zingen: Vol van verwachting (Eva’s Lied)
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om weer te weten waartoe wij bestaan.
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Verstillend van binnen, verlangend te horen
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het levende Woord dat op;niel}w wordt geb'oren
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waar mensen in aandacht en liefde verstaan.

. Tijd vloeit ineen; verleden wordt heden,
toekomst wordf nu, maar altiid blijft het Woord;
herinnerd te worden aan hoe wij bedoeld zijn,
herscheppen de wereld waarmee wij vergroeid zijn,
die opdracht aan alles wat ademt gaat voort.

.Samengekomen om te gaan vieren

uur van gemeenscha? van Woord en van Geest,
dat warm en met liefde en licht is doorweven,
ons helpt om ons leven gestalte te geven.
Verwachtingsvol zijn wij gereed voor dit feest.

we gaan zitten



Morgengebed (Dietrich Bonhoeffer)

Wensen bij de zevenarmige kandelaar

Zingen: Lied 513 - God heeft het eerste woord
Kyriégebed (Sytze de Vries)

Na iedere bede zingen we samen: Heer ontferm U
Zingen: Lied 304 - Zing van de Vader die in den beginne
Eerste lezing: Psalm 8

Zingen: Lied 8 vers 1
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven

Tweede lezing: Numeri 6: 22 — 27
Zingen: God, schenk ons de kracht (Tussentijds 211)

God, schenk ons de kracht / dicht bij u te blijven,
dan zal ons geen macht / uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op uw wegen

dan wordt ons tot zegen / lachen en geween.

Niemand kan alleen, / Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen / naar wie vrede vragen.

Wat Gij schenkt wordt meer / naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, - / vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat / Gij in onze handen,

dat wij die als zaad / dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, / zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede / ons hart rusten mag.
Derde lezing: Lucas 2 : 21

Zingen: Lied 527 vers 1 en 2 - Uit de hemel zonder grenzen
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Stilte
Gedicht: Even iets van God (Greetje Brokerhof-van der Waa)
Orgelspel

Zingen: Lied 139 vs. 1,2,8
Heer, die mij ziet zoals ik ben

Gebeden

Dankgebed ~ voorbeden ~ stil gebed ~ Onze Vader

Na iedere bede zingen wij: Heer onze God, wij bidden u
verhoor ons (lied 367E)

Slotlied: Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegenbede

Gezongen Amen
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Dat kunnen we elkaar na dit morgengebed wensen met een
kopje koffie en een oliebol in de Voorhof.



