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Vonk van Hoop 
 
Waar put jij hoop uit? 
 
Antwoorden die mensen op de gele briefjes hebben 
geschreven 
 
Samen leven 

 Oog voor elkaar houden.  

 Vrienden. 

 Voor de lieve mensen om mij heen. 

 Mijn vrouw, mijn zoon, mijn thuis, mijn werk. 

 Alle lieve mensen om mijn heen, vrienden, familie, buren etc.  

 Kinderen. 

 Elkaar iets gunnen. 

 Uit mijn gezin. 

 Hoop met alle lieve mensen, familie buren ect. als steun. 

 Uit een samenzijn zoals nu hier. 

 Uit mijn relatie/kinderen, inzet van de vele vrijwilligers. 

 Uit mijn kinderen en kleinkinderen die het leven blij tegemoet gaan. 

 Er gebeuren ook nog steeds mooie en goede dingen in de wereld.  
Mensen die belangeloos elkaar helpen (gratis!). 

 Avondje met je vrienden. Eten, drinken, praten en lachen. 

 Bejegeningen en samenzijn. 

 Besluiten. 

 Ik houd hoop uit mijn klasgenoten en mijn vrienden en mijn vriendinnen. 

 Dat het wel goed komt, als iedereen mee werkt. 

 Dat er steeds nog kinderen worden geboren. Dat mensen dit nu 
aandurven. 

 Dat we naar elkaar omzien! 

 De hulpvaardigheid, dienstbaarheid en vernieuwende ideeën van de 
mensen (van goede wil). 

 Vredestichters op het wereldtoneel. 

 Een goede gezondheid met allen (familie) die mij lief zijn.  



 Vertrouwen dat wij blijven leren. 

 Familie, voetbal en vrienden.  

 De complimenten die je krijgt en aan elkaar geeft. 

 Fijne mensen om ons heen. 

 Het vertrouwen in de medemens. 

 Hulpvaardigheid voor elkaar. 

 Ik houd hoop en moed uit: mijn goede gezondheid, lieve vrienden,  
blij zijn met kleine dingen!! 

 Ik put hoop uit mijn lieve partner en het “goede” in de mens. 

 Liefde & vriendschap. 

 Liefde van de kinderen, goede vriendschap. 

 Mensen die elkaars diversiteit omarmen en vieren. 

 Ontmoeting met de ander op de oude dag. 

 Samenzijn. 

 Spelende kinderen. 

 Toenemend inzicht onder de mensen. 

 Uit mijn kinderen. 

 Uit geloof en andere mensen, goedheid. 

 Vriendelijke en goede mensen.  

 Zelfontwikkeling.  

 Uit de kinderen en kleinkinderen. 

 Kinderen. 

 Uit mijn familie en vrienden. 

 Uit de vele goede daden die mensen ook nog doen. 

 Ik put hoop uit mijn omgeving. 

 Respect hebben voor elkaar. 

 Elkaar helpen en aandacht hebben voor elkaar. 

 Hoop uit mijn vriendschappen. 

 Uit vriendschap! 

 Mijn van God gegeven vrouw. 

 Als mensen elkaar helpen. 

 Leven in liefde met elkaar. 

 Ik haal hoop uit de wetenschap dat mensen nog steeds strijden voor een 
betere wereld. 

 Lieve mensen. 

 Hoop doet leven.  

 Respect hebben voor elkaar. 

 Elkaar helpen en aandacht hebben voor elkaar. 

 Hoop uit mijn vriendschappen. 



 Uit vriendschap! 

 Als mensen elkaar helpen. 

 Leven in liefde met elkaar. 

 Hoop uit vrienden en familie. 

 Dat mijn familie en vrienden gezond zijn. 

 Op elkaar letten. 

 Jeugd. 

 Liefde tussen mensen. 

 Nieuw leven, ogen van een kind. 

 Dat er altijd weer een nieuwe generatie komt die de fakkel kan 
overnemen en de toekomst heeft. 

 Uit de goede gebeurtenissen die er elke dag wel zijn. 

 Nu erg moeilijk maar toch… uit het leven. 

 Liefde van mijn kinderen. 

 Deze viering met mensen van overal. 

 Familie. 

 Alle mensen die positiviteit in de wereld brengen. 

 Gelukkig is er ook altijd veel naastenliefde. 

 Omzien naar elkaar. 

 Gelach. 

 De hulp en bereidheid van mensen/kinderen voor anderen. 

 Hoop uit de liefde van onze kleinkinderen. 

 Uit familie en vrienden. 

 Ik hoop dat wat verbroken is in mijn leven, geheeld wordt.  

Mijn hoop ontvang ik van kinderen en vrienden om mij heen. 

 Uit de jeugd. 

 Een kind dat wordt geboren. 

 Dat er altijd gezond denkende mensen zijn die verantwoording voelen 

voor anderen / elkaar. 

 Liefde voor mijn vrouw en kinderen. 

 Dat ik mag zijn wie ik ben, ondanks mijn onzekerheid. 

 Uit alle goede dingen die heel veel mensen doen. 

 Hoop op de wereld waar nog steeds veel goede mensen wonen,  

die naar elkaar omzien. 

 Hoop door te zien te horen en te verstaan samen. 

 
 
 



Waarden 

 Vertrouwen. 

 Liefde. 

 Liefde. 

 Liefde. 

 Liefde voor alle mensen. 

 Dankbaarheid. 

 De mooie kleine dingen in het leven. 

 Een goede gezondheid. 

 Gezond blijven. 

 Gezondheid. 

 Vrede op aarde. 

 Vrede op aarde. 

 Vrede op aarde. 

 Vrede. 
 
Natuur 

 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige aarde, geurig als toen, 
het is goed!  

 De regenboog is een teken van hoop. 

 Nieuw leven en natuur. 

 Uit kleine dingen, bv. fluiten van de vogels. 

 Dat de bomen elk jaar weer groen worden na de winter.  

 Dat ieder voorjaar er weer bladeren aan de bomen komen en de natuur 
weer opbloeit. In de winter lijkt alles dood. 

 Dat het na iedere nacht weer dag wordt en uit het groeien en bloeien 
van de bloemen in onze tuin. 

 De mooie bloemen bomen en planten die God heeft gemaakt. 
 Aan het einde van de winter de sneeuwklokjes uit de doodsheid van de 

winter een nieuw leven op weg naar een nieuwe lente een nieuw begin. 

 Met mijn handen in de grond. Stilte buiten. 

 De ontwakende natuur na de winter. 

 Het mooie weer, lente, de natuur. 

 De natuur. 

 Natuur. 

 Natuur. 

 Natuur. 

 Natuur. 

 Uit de mooie natuur. 



 Natuur: lente = ook nieuw leven! 

 De natuur en nieuw leven. 

 Uit de natuur met vogels en bomen, zoals hier. 

 Ik haal hoop uit de natuur, uit alles wat groeit en bloeit. 

 Uit bloemen en planten en als alles mooi groen is dat maakt me blij. 

 Zingende vogels. 

 Zingende vogels. 

 De vogels blijven zingen wat er ook gebeurt. 

Muziek 

 Mooie muziek. 

 Muziek. 

 Muziek. 

 Zingende vogels. 

 Zingende vogels. 

 Zingen. 
 

Geloof 

 Ik haal hoop uit het feit dat God alles ten goede kan keren. 
Alles wat ik meemaak heeft een doel. 

 Hoop uit het geloof en het eeuwige leven en verenigd zijn met God. 

 Haal hoop uit warmte, liefde en de engelen. 

 Dat God doorgaat met zijn werk. En dat Hij ons niet loslaat. 

 Een mooie viering. We hebben Hoop om steeds vertrouwen te hebben. 

 De Opstanding. 

 Er komt altijd weer een nieuwe dag. 

 Geloof in elkaar door Jezus. 

 Geloof/vertrouwen in God. 

 God houdt vast waar hij aan begonnen is! 

 Ik put hoop uit het feit dat God mij liefde en vreugde geeft. 

 Mijn hoop is in de belofte en liefde van God, oneindig en enorm.  

 Onze Heer, wat wij nodig hebben en goed voor ons is. 

 Op het openbaar worden van de Zonen Gods! 

 Geloof en liefde. 

 Geloof. 

 Geloof. 

 Geloof. 

 Geloof. 

 Geloof. 



 Mijn geloof. 

 Verhalen van kracht. 

 Dat er meer is tussen hemel en aarde. 

 Uit Abraham die nog 90 jaar moest wachten op de vervulling van Gods 
belofte: maar hij bleef standvastig in zijn geloof. 

 Hoop haal ik uit het Kruis: dat God voor ons allemaal gestorven is!  

 Met andere joden en christenen haal ik hoop uit een positieve kijk op de 
toekomst en uit het samen op weg gaan naar die nieuwe en betere 
wereld. 

 Dat er een God is van liefde. 

 Dat mijn kinderen het geloof gevonden hebben op hun eigen manier. 

 Leven in liefde met elkaar (in geloof). 

 Vertrouwen op Jezus, dat Hij erbij is. 

 Ik haal hoop uit de kruisiging van Jezus dat hij voor ons gestorven is. 

 Uit het simpele feit dat we leven en leven is nooit zinloos. 

 Ondanks de situatie waarin wij zitten toch vertrouwen dat het goed 
komt. Het zal anders zijn dan wij voor ogen hebben we blijven hopen en 
vertrouwen op God. 

 Maria. 

 De Bijbel. 

 Mijn hoop: Christus, Zoon van God. Zijn leven, zijn gezag. 

 Tevreden zijn met de dag dat ik leef, ook met gebed. 

 Hoop, dat het leven altijd doorgaat. Hoe dan ook is God erbij. 

 Uit geloof dat ik heb meegekregen van mijn ouders. 

 Geloof in elkaar door Jezus. 

 Ik vertrouw. 

 Jezus die er al is dicht bij je. 

 Dat ik kind van God mag zijn en dat hij mij beschermt. 
 
Overig 

 Ik wil graag reizen, de rest van de wereld zien. Mijn hoop, leuk doel. 
 
Verdeling: 

 Samen leven (92 x genoemd) 

 Geloof (42 x genoemd) 

 Natuur (26 x genoemd) 

 Waarden (14 x genoemd) 

 Muziek (6 x genoemd) 

 Overig (1 x genoemd) 


