
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 
Zondag   16 juli 2023 

 

 
De weg en het landschap 

 

 
voorganger             :  ds. Wil van Egmond 
ambtsdrager           : Marjan van Wijngaarden 
lector                      : Cisca Jägers 
organist                  : Kees Welmers 
ontvangst               : Amy Hoogeland  
koster                    : Evert Niemeijer 
Geluid                   : Patrick Ooms 

 
 

Voorbereiding 

Muziek – Stilte 
 
Woord van welkom – Aansteken van de kaars  

 
Openingslied:   psalm 121: 1 en 2                                        we gaan staan 
 ~Ik sla mijn ogen op en zie~                                                                
    
Bemoediging (en groet/drempelgebed)         
V:   Onze hulp en verwachting is de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ......  
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN 



                                                                                                   we gaan zitten 
  

                  Inleiding op de dienst 
 
Lied: Psalm 121: 3 en 4 
 
Kyriëgebed  
met gezongen 'Heer, ontferm U''   
 
Loflied: Zing voor Gods Licht (Iona, Ned. Tekst Andries Govaart) 
Melodie: lied 632)                                                                               we gaan staan 

                  

Zing voor Gods licht dat de schepping nieuw kleurt in de morgen’ 
Opklimt ten hemel met slingers wit en sluierwolken 
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,  
aarde leeft op als herboren                                                                         
 
Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden 
Duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden 
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.  
Zij zoekt ons teder te vinden. 
 
Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores zal leren, 
Arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots paraderen. 
Recht, levend recht dat onderdrukking beslecht  
en ons tot vrijheid doet keren. 
 
Zing voor de heiligen, zij gaan ons voor in geloven. 
Als wij vermoeid niet meer kunnen staan zij ons voor ogen. 
Zij leven klaar;, de nieuwe schepping is daar: 
Mensen door Gods Geest bewogen. 

 
                                  we gaan zitten 

 
Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
Gebed bij de opening van de Schrift      

 
Eerste lezing : 1 Koningen 19: 1-8 
 
Lied: 259 ~Zend ons een engel in de nacht~ 
 
Tweede lezing : Lukas 18: 31-43 
 
Lied: 925 ~Wek mijn zachtheid weer~ 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek       

  
 
Lied: 23c ~Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij~ 

 



Antwoord 
Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk gesproken Onze Vader 
 

Mededelingen  
 
Inzameling gaven 
 
De eerste collecte is voor de eigen diaconie 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk  

of direct met uw smartphone middels deze QR code.                             
 
De tweede collecte is voor de eigen kerk 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk 

of direct met uw smartphone middels deze QR code.                             
 

 
Op weg 

 
Lied om van hier te gaan:  423  ~Nu wij uiteengaan~  we gaan staan 

    
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 

 
 
Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of iets fris.  
 

 

 

Agenda 
-22 juli, Zomerzin expositie, 13.30-16.30 u. in de kerk 

 

 De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website www.pkn-oisterwijk.nl  Hier vindt u ook 
de liturgie van deze dienst. Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl  

 

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

