
 

 
 
 

 
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

 
Orde van dienst 

Zondag 27 augustus 2023 

 
We vieren met elkaar de Maaltijd van de Heer 

 

 
            

   
Voorganger : Ds. Hester Radstake 

Ambtsdrager : Marcel Berende 

Organist : Coen van den Brom 

Lector 
Kinderkerk 

: 
: 

Marieke Traksel 
Priscilla Berende 

Ontvangst : Amy Hoogeland 

Koster : Ton Groenewegen 

Geluid : Rienk Lammers 
 
                 

:  
 

Voorbereiding 
 
 

Muziek – Stilte 
 
 
Woord van welkom – Aansteken van de kaars  



 

 

 
 
 

Openingslied: Lied 217: 1,2,3 
 De dag gaat open voor het woord des Heren                                      
                                              we gaan staan 

    
Bemoediging en drempelgebed  
V:   Onze hulp en verwachting is de Naam van de 

Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS 
V: ......  
 door Jezus Christus, onze Heer 
A: AMEN                                                          we gaan zitten                                               

                                           
                                                                                                                       
Lied: 217: 4 en 5   
 

              

Moment voor jong en oud  
 
 
Kyriëgebed  
met gezongen 'Heer, ontferm U'' (lied 367b) 

 

Loflied: Lied 305    
Alle eer en alle glorie                                 we gaan staan 

                  
                                                                                 we gaan zitten 

 
Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 
 
 
Gebed bij de opening van de Schrift      
 

 
Eerste lezing: Jesaja 35: 1-10 (NBV21) 



 

 
 
 
Lied:146: 1,3 en 5  
Zing, mijn ziel, voor god uw Here 
 
 
Tweede lezing: Marcus 7: 31-37 (NBV21) 
 

Lied:   Liedboek1973 (Lied 487:1) 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.  
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  

 
Lied: 909 
Wat God doet, dat is welgedaan 

 
Antwoord 

 
DIENST VAN DE TAFEL 

 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed  
 
Mededelingen en inzameling van de gaven  
De eerste collecte is voor de eigen diaconie…. 

NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie 

Protestantse Kerk Oisterwijk of direct met uw 
smartphone middels deze QR code. 

 
De tweede collecte is voor de eigen kerk  
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse 
Gemeente Oisterwijk 

of direct met uw smartphone middels deze  
  QR code. 



 

 
 
 
Tijdens de inzameling worden ook de gaven van brood 
en wijn binnengebracht  
 

Nodiging 

 
Lied: 387 
Als wij weer het brood gaan breken 
 

 
Vredegroet  
 
Tafelgebed (naar tekst Sytze de Vries) 
v:  De Heer is met u allen! 
allen: ZIJN VREDE IS MET U! 
v:  Verheft uw harten! 
allen: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER! 
v:  Zegenen wij de Heer onze God! 
allen:  HEM ZEGGEN WIJ DANK! 
v. Aanvaard, God, wat wij U aanbieden 

Het is alles van U  
en uit uw hand ontvingen wij het: 

allen: DANK ZIJ GOD! 
 
v. Brood en wijn,  

vruchten van wat onze hand vond om te doen. 
Aanvaard het als onze gave, die de dank vertolkt, 
met ons gebed, dat zingt, hoe wij verlangen naar   
uw rijk. 

allen: DANK ZIJ GOD! 
 
ALLEN ZINGEN: Lied 985:3 
 
v. Al wat hier nu ter tafel is gebracht, 

geef het uw zegen, geef het uw Geest. 
Allen: GEEF HET UW ZEGEN, GEEF HET UW GEEST. 
V. Dan wordt hierin het leven van uw Zoon gedeeld 

met wie hier aanwezig zijn  
en met wie we in gedachten verbonden zijn. 

 



 

 
 
v. Die het brood nam en u zegende, 
 

die het brak en uitdeelde aan zijn vrienden en zei: 
           dit is mijn lichaam voor U 

doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. 
Het brood gaat rond en spreekt van Hem 
zo deelt Hij zich uit en stilt onze honger opdat wij  
leven! 

Allen: WIJ GEDENKEN ZIJN LEVEN, ZIJN DOOD EN ZIJN  

OPSTAAN! 
 
V. Die na de maaltijd de beker nam, een 

dankzegging sprak 
 

de beker rondgaf en zei:  
deze beker is het nieuwe verbond 

 
doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. 
De beker gaat rond en spreekt van Hem: 
gerijpt en vertreden tot onze vreugde! 

allen WIJ GEDENKEN ZIJN LEVEN, ZIJN DOOD EN ZIJN 

OPSTAAN! 
 
v. Gezegend, die daar komt met de Naam van de 

Heer! 
allen: HOSANNA, DE ZOON VAN DAVID! 
 
v. Schenk ons de adem van uw Geest. 
  Maak ons uw gemeente die rekenschap geeft  

van de hoop die in haar is, 
die trouw laat blijken,  
die hoort naar wie roept in benauwdheid 
en weet heeft van liefde, van vrede en recht. 
Dat die Geest ons aanspoort om te blijven 
bidden: 

 
Gezongen Onze Vader, lied 1006 
 
 
 
 



 

 
 
Uitdelingswoorden 
 
 
Delen van brood en wijn 
 
Slotgebed 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: Lied 534      we gaan staan 

Hij die de blinden weer liet zien                      
   
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 

 
Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd 
voor een kopje koffie, thee of iets fris. 
 

 
 
 

Agenda 

 

 
 

 

 

 
"In de namiddag is Curaçao mooi, 

wanneer de zon ondergaat" 
Met de expositie Atardi brengt Bernadette 
Vieverich a.s.zaterdag en op die van 2, 9 en 10 
september, een eerbetoon aan de zonsondergang 
op het eiland Curaçao, waar ze woonde van 1966 
tot 1981. 

 
 
 

 

https://livingart.me/galerie.html
https://livingart.me/galerie.html


 

 
 

Bijeenkomst Leve de Natuur! 
zondag 03 september, 2023 
Locatie:Natuurtheater Oisterwijk 
Tijd:14:00 

Deze zondag is er geen ‘gewone’ ochtenddienst, 

maar een bijeenkomst in het Natuurtheater. 

Leve de Natuur! is het thema van de 

openluchtbijeenkomst in het Natuurtheater 

Oisterwijk, Gemullehoekenweg 147. Een middag 

met sprekers, discussie en muziek. Voor de 

kinderen is er een apart programma. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Van 

Gogh Nationaal Park, de Protestante gemeente 

Oisterwijk en de Sint Jozef Parochie Haaren 

Moergestel Oisterwijk. Hoofdspreker is Bisschop 

Gerard de Korte. Tegen de achtergrond van de 

wereldwijde klimaatcrisis spreekt hij over de zorg 

voor onze natuur en een leefbare aarde, nu en in de 

toekomst. De inleiding en het slotwoord worden 

verzorgd door ds. Winanda de Vroe en pastoor 

Francis de Meyer. 

 
 

10 september 

In het kader van de Open Monumentendag is het 
Lodewijkskerkje open van 12.00 – 17.00 uur. Naast 
een zomerse expositie (‘Atardi’ door Bernadette 
Vieverich) vindt er van 14.30-15.30 een concert 
plaats. Uitvoerenden zijn Het Lindenkwartet (vocaal) 
en Dita Veloci, een blokfluitensemble met 
medewerking van Peter van Aerts. 

 
 
 

https://www.vangoghbrabant.com/nl/home/van-gogh-brabant/van-gogh-np
https://www.vangoghbrabant.com/nl/home/van-gogh-brabant/van-gogh-np
https://www.lodewijkskerkje.nl/agenda/zomerzin-expositie-atardi-schilderkunst-door-bernadette-vieverich-3/
https://www.lodewijkskerkje.nl/agenda/zomerzin-expositie-atardi-schilderkunst-door-bernadette-vieverich-3/


 

 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze 
website www.pkn-oisterwijk.nl  Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of 
kijk via www.kerkdienstgemist.nl 
 

http://www.pkn-oisterwijk.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/

