
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 

Zondag 10 september 2023 

voorganger  :  ds. Marja van den Beld 
ambtsdrager  :  Herma Apperloo 
lector   :  Henk Veldman 
organist  :  Hans Weening 
ontvangst  :  Marjan van Wijngaarden 
koster   : Gerby Oostra  
geluid   :  Marcel Berende  
kinderkerk  :  Judith Ooms 

Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

Openingslied 276: 1 en 2 ~ Zomaar een dak 
we gaan staan 



Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:   Onze hulp en verwachting is de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS  
V: De nacht is voorbij, de zon is opgegaan 
A: HET BEGIN VAN EEN NIEUWE DAG 
V: Wees aanwezig met Uw licht 
A: OPDAT WIJ DURVEN LEVEN. AMEN 

we gaan zitten 
Moment voor jong en oud 

Lied 67: 1 ~ Laat de kind’ren tot Mij komen 
Tussentijds, lied 67 

Laat de kinderen tot Mij komen, alle alle kinderen. 
Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hinderen. 
Want de poorten van mijn rijk staan voor kinderen open, 
laat ze allen groot en klein bij mij binnen lopen.  

De kinderen gaan naar de Kinderkerk 
Kyriëgebed 
V:   Eeuwige, vader en moeder tegelijk 
A: BRON VAN LEVEN, SCHEPPER VAN MENSEN 
V: U hebt ons geroepen om mens te zijn 
 naar Uw hart, om elkaar te beschermen. 
A: MAAR WIE KAN ONS BESCHERMEN TEGEN ONSZELF? 
V: Daarom, wees rusteloos in ons 
A: WEES HELDER LICHT IN ONS 
V: wees inzicht, kennis, taai geduld in ons 
A: WEES EEN DORST IN ONS DIE NIET TE LESSEN IS 
V: naar menselijkheid en barmhartigheid 
 Ontferm U over ons. Amen 

Loflied 146a: 1 en 3 ~ Laat ons nu vrolijk zingen 
we gaan staan 

Woord 
Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A: DE EEUWIGE ZAL U BEWAREN 



Gebed bij de opening van de Schrift 

Eerste lezing: Ezechiël 33: 7-11 

Lied 942: 1 en 2 ~ Ik sta voor U in leegte en gemis 

Tweede lezing: Mattheüs 18: 15-20 

Lied 855: 1 ~ Hem even aan te mogen raken 

Uitleg en verkondiging 

Muziek 

Aandacht voor de kinderen 

Antwoord 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader. 
 
Mededelingen 

Inzameling van de gaven  
De eerste collecte is voor Exodus. Exodus 
biedt begeleiding en opvang aan gemotiveerde 
(ex-)gedetineerden om na hun straf succesvol terug te 
keren in de samenleving. NL02 RABO 0373 7362 66 
t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk of middels de 
QR code (diaconie). 

De tweede collecte is voor de eigen kerk. NL10 RABO 
0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Oisterwijk 
of middels de QR code (kerk). 

Op weg 
  
Lied om van hier te gaan 221: 1 en 2 ~  
 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

 we gaan staan 

Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 



U bent van harte uitgenodigd in de Voorhof om elkaar te 
ontmoeten. Er is koffie, thee en limonade.  

Agenda 
10 sept.: Open Monumentendag 
In het kader van de Open Monumentendag is het Lodewijkskerkje 
open van 12.00 – 17.00 uur en zijn er verschillende activiteiten: 

• 12:00-16:30 Zomerzin expositie “Atardi”. Met de 
expositie brengt Bernadette Vieverich een eerbetoon 
aan de zonsondergang op het eiland Curaçao. 

• 14:30-15:30  Concert door Het Lindenkwartet 
(vocaal) en Dita Veloci, een blokfluitensemble met 
medewerking van Peter van Aerts, gitaar. Het 
Lindenkwartet bestaat uit leden van het Oisterwijks 
Kamerkoor en het blokfluitensemble staat onder 
leiding van Rosalyn de Groot. 

17 sept.: Startzondag ‘Ga mee!’ 
Het jaarthema ‘Ga mee!’ roept ons op mee te gaan. En dat gaan we 
ook doen, want we gaan lopend of met de fiets weg. Voor mensen 
waarvoor dat niet mogelijk is, wordt er vervoer geregeld. Hiervoor 
kunt u zich aanmelden bij Jantsje. info@familiebakkeren.nl  
Aansluitend is er op de externe locatie ‘De Waterhoef’ een 
lunch, waar een vrijwillige bijdrage voor wordt gevraagd. 
We sluiten de startzondag rond 13:00 uur af.  

26 sept.: Lectio Divina o.l.v. ds. Winanda van 19:30-20:15 uur 
In de Samen op Weg lees u hier een uitgebreid stuk over. Lectio 
Divina betekent ‘lezen met het hart’. Het is een oude manier van 
Bijbellezen en wordt vandaag de dag nog in kloosters beoefend. Het 
is een manier van Bijbellezen waarbij ‘ontvangen’ centraal staat; 
Wat wil God ons met deze tekst zeggen? Wees allen welkom! 
Data: 26 september, 7 november en 12 december.  

De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website 
www.pkn-oisterwijk.nl. Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via 
www.kerkdienstgemist.nl
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