
   
 

   
 

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
 

Orde van dienst 
 

Zondag 17 december 2023 
 
 

 

~ Een tijd om te juichen.  ~ 
 
voorganger   : ds. Jaap van de Meent 
ambtsdrager  : Marcel Berende 
lector   : Henk Veldman 
organist  : Ton Akkermans 
ontvangst  : Marjan van Wijngaarden 
kinderkerk/crèche : Joke Marcelis 
koster   : Evert Niemeijer 
geluid/beeld  : Dirk Bakkeren 



   
 

Voorbereiding 
 

Muziek ~ Stilte 
 
Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 
 
Openingslied: Lied 85: 1 en 4 

we gaan staan 

 
Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:  Onze hulp en verwachting is de naam van de Eeuwige 
A:  DIE WAS, DIE IS, DIE KOMT!  
V:  ….  

door Jezus Christus, onze Heer 
A:  AMEN                

we gaan zitten 
 

 
Adventsproject ~ Weet jij hoe laat het is? 

 

Aansteken adventskaars 
De tijd gaat verder, 
het licht breekt door. 
Want God zal ons redden, 
wij zingen in koor.  

 
Adventslied 
(M: Gerard van Hulst, T: Erik Idema, Zing alle dagen 1, lied 23) 

 
 



   
 

Met de woorden van Jesaja 
kunnen mensen verder gaan. 
Op een mooie, nieuwe aarde 
zal geen oorlog meer bestaan.  
 

Moment voor jong en oud: Een tijd om te juichen. 
 
De kinderen gaan naar de kinderkerk of thuis aan de slag met het gezinsboekje ‘Weet 
jij hoe laat het is?’. Een gezinsboekje kun je krijgen bij de leiding van de Kinderkerk.  

 
Kyriëgebed 
met in wisselzang gezongen ‘Kyrië eleison’ – lied 301k 
 I: gemeente aan de kant van de lezenaar 
 II: gemeente aan de kant van ingang hal 
 

 
Korte stilte 
 
 

Woord 
 

Groet 
V:  De Heer is nabij! 
A:  VERWACHT HEM MET BLIJDSCHAP. 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 

 
Eerste lezing: Jesaja 65: 16b-25 ~ Jesaja vertelt over een nieuwe tijd 

 
Lied: Lied 772: 1 t/m 4 
 
Tweede lezing: Lucas 12: 32 - 40 



   
 

Lied: Lied 339a (acclamatie)   
 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  

De kinderen (en jongeren -indien jeugdkerk-) komen terug. 

 
Lied: 766: 1 t/m 3 
 

Kindertijd: Een tijd om te juichen. 
 

 

Antwoord 
 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader. 
 
Mededelingen 

 
 

Op weg 
 
Lied om van hier te gaan: 447: 1 en 3 

we gaan staan 

 
Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 
 
Inzameling van de gaven  
De eerste collecte is voor KIA.ZWO - project Libanon 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk 
Oisterwijk of middels de QR code (diaconie)  
 
De tweede collecte is voor het werk van de eigen kerk 
NL10 RABO 0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Oisterwijk of middels de QR code (kerk).  
 

Agenda 
 

De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze 
website www.pkn-oisterwijk.nl. Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. 
Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl  

 

http://www.pkn-oisterwijk.nl. 
http://www.kerkdienstgemist.nl/


   
 

Op donderdag 21 december om 19.15 uur houden we 
een gezamenlijke viering van katholieken en 
protestanten samen 
Op weg naar Kerstmis 
  
De viering vindt plaats in de Protestantse Kerk in 
Oisterwijk. Het is een wens van pastor Ad Kennes, die 
ontstaan is uit zijn vriendschap met Joop Arnold in de 
Vloet: een oecumenische viering in de Protestantse 
Kerk. Door de lockdowns van 2020 en 2021 kon deze 
viering niet doorgaan. 
Nu is het eindelijk zover! Samen op weg naar Kerstmis. 
Het zou mooi zijn als er veel gemeenteleden en 
parochianen komen!    
 

       
  
Van harte welkom op donderdag 21 december om 
19.15 uur in de Protestantse Kerk! 
  
Met een hartelijke groet van pastor Ad Kennes en ds. 
Winanda de Vroe 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

 
Collecte 17 december gezamenlijk project in 

Libanon “Jongerencentrum Manara” 

 

Deze  zondag collecteren we voor ons Kiaproject “ 

jongerencentrum Manara” in Beiroet (Libanon). Dit 

jongerencentrum steunen we samen met Tilburg, 

Hilvarenbeek en Vught. “Manara” ligt in het 

overbevolkte en arme wijk Beiroet, waar veel Syrische 

vluchtelingen wonen. In deze wijk is sprake van grote 

problemen: overbevolking, werkloosheid en verslaving. 

De mensen die hier wonen hebben het economisch 

gezien niet breed. Bovendien is het onveilig om in deze 

wijk te wonen. Jonge wijkbewoners krijgen in dit 

centrum hulp, waar nodig, om hun trauma’s te 

verminderen.  

U begrijpt dat onze steun hard nodig blijft. Met onze 

hulp kunnen deze jongeren weer positief naar de 

toekomst kijken. 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage 

Jan Marcelis, Wini Zaaijer, Jantsje Bakkeren en 

Marieke Traksel 

 



   
 

 

 
 
 
Kerstavonddienst 24 december om 20.00 uur 

 
 
 
 
Kerstmorgendienst: 25 december om 
10.15 uur  

Een kerstdienst voor het hele gezin met een echt 
kerstspel!  
 
Zondag dienst 31 december, oudejaarsdag om 
10.15 uur  
 
Nieuwjaarsdag maandag 1 januari 2024 is er om 
11.00 uur morgengebed, een korte viering, 
voorbereid door de liturgiegroep.  
 
Na afloop is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten 
en een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.  



   
 

 

 
 


