
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 

Orde van dienst 
Zondag 10 maart 2024 

Bevestiging van Henk Veldman als ouderling eredienst en 
aanstelling van Leen Visser als kerkrentmeester.  

~ Geef maar door ~ 
voorganger  : ds. Winanda de Vroe 
ambtsdrager  : Mieke Santegoets 
lector   : Henk van der Linden 
organist  : Kees Welmers 
ontvangst  : Jacqueline Groenewegen 
kinderkerk/crèche : Sandra van Triet 
koster   : Ton Groenewegen 
geluid   : Rienk Lammers 



Voorbereiding 

Muziek ~ Stilte 

Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

Openingslied: 536 ~ Alles wat over ons geschreven is 
we gaan staan 

Bemoediging (en groet/drempelgebed) 
V:  Onze hulp en verwachting is de naam van de Eeuwige 
A:  DIE ONS TEGEMOET KOMT EN ZIJN AANGEZICHT TOONT  

IN EEN MENS VAN VLEES EN BLOED.  
V:  Onthul ons het geheim van zijn leven en sterven. 
A:  MAAK ONS BEREID HEM TE VOLGEN,  

IN DEZE VEERTIG DAGEN EN HEEL ONS LEVEN. 
V:  ….  

door Jezus Christus, onze Heer 
A:  AMEN               we gaan zitten 

Veertigdagen project ~ Wat goed dat jij er bent! 
Projectlied: Veertig dagen duurt de reis 
m. liedboek 539; t. Erik Idema 

Veertig dagen duurt de reis 
naar het feest van Pasen. 
Ga de weg die God ons wijst,  
Hij brengt mensen samen.  

Ga maar zitten en geniet,  
proef het goede leven! 
Breek het brood en zing een lied, 
dat wil God ons geven. 
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Moment voor jong en oud: Geef maar door. 
De kinderen gaan naar de kinderkerk. 

Kyriëgebed met acclamatie 

 

Korte stilte 

Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A:  GOD, BEWAAR MIJ, ALS IK MIJN TOEVLUCHT ZOEK BIJ U. 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Eerste lezing: Jozua 4: 19-24 

Lied 320: 1, 2, 3 en 5 ~ Wie oren om te horen heeft 

Tweede lezing: Johannes 6: 1-15 

Lied: 534 ~ Hij die de blinden weer liet zien 

Uitleg en verkondiging 

Muziek  
De kinderen komen terug. 

Aandacht voor de kinderen: Geef maar door. 
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Lied: 1005 ~ Zoekend naar licht hier in het duister 
 Nederlands: 1, 2 en 5  Engels: 3 en 4 

Bevestiging van Henk Veldman als ouderling eredienst en 
aanstelling van Leen Visser als kerkrentmeester in onze 
gemeente.  

Lied: Vrede wens ik je toe (Ionabundel 31) -> zie los blad, pag 5 
we gaan staan 

Antwoord 

Afkondiging van overlijden, gevolgd door Lied 103: 5 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader. 

Mededelingen 

Inzameling gaven -> zie los blad, pag. 5 

Op weg 

Lied om van hier te gaan: 425 ~ Vervuld van uw zege   
we gaan staan 

Zending en Zegen met gezongen 'Amen' 

Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid om Henk Veldman en 
Leen Visser geluk te wensen.  

Ook bent u van harte uitgenodigd in de 
Voorhof om elkaar te ontmoeten. Er is koffie, 
thee en fris met wat lekkers.  
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Vrede wens ik je toe 

Inzameling gaven 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie, zending Indonesië. 
Op 8 maart was het internationale vrouwendag. Veel 
vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich in 
Papoea. KiA wil deze vrouwen toerusten. NL02 RABO 
0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Oisterwijk 
of direct met uw smartphone middels deze QR code. 

 
De tweede collecte is voor de eigen kerk. NL10 RABO 
0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Oisterwijk of direct met uw smartphone middels deze 
QR code. 
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Agenda 
Kerk op Schoot 
Zondag 10 maart om 12:00u is er Kerk op 
Schoot. Het gaat dit keer over het 
bijbelverhaal van de 5 broden en 2 vissen. Er 
wordt geluisterd naar het verhaal en op de 
wijs van peutermelodieën zingen we liederen. 
We sluiten af met een gezamenlijke lunch.  

Leerhuis over Exodus 
Op 14 en 21 maart (20:00-21:30u) is er een leerhuis over Exodus 
o.l.v. ds. Winanda de Vroe. In de Veertigdagentijd lezen we 
volgens de kerkelijke traditie uit het boek Exodus. Dit Bijbelboek is 
een boek over hoop. Het vertelt het verhaal van een groep slaven 
die wordt bevrijd uit het machtigste rijk van de oude wereld, 
Egypte. Theologisch gezien is het revolutionaire karakter van het 
boek nog groter: de allerhoogste macht mengt zich in de 
geschiedenis om het op te nemen voor de machtelozen. 
Opgeven bij ds. Winanda de Vroe.  

Het O’Café 
Vrijdag 22 maart gaat Het O’Café weer open. 
Om 19:30 gaan we met elkaar in gesprek en 
vanaf 20:30 is er borrel. Zien we jou ook 
gezellig? 

PaasChallenge 
Op Stille Zaterdag (30 maart) gaan de tieners (vanaf 10 jaar) 
tegen andere tieners in Nederland strijden. We gaan het hebben 
over de Emmaüsgangers. We starten om 16:30 uur en rond 18:30 
is het afgelopen, waarna we aansluitend eten. Meer informatie of 
opgeven kan bij Patrick en Judith Ooms.   

De viering is de hele week nog te bekijken op de startpagina van onze website 
www.pkn-oisterwijk.nl. Hier vindt u ook de liturgie van deze dienst. Of kijk via 
www.kerkdienstgemist.nl 
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