
Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. 
  

Orde van dienst 
Zondag 31 maart 2024 

Paasmorgen 
~ Wat goed dat jij er bent! ~ 

Liturgische bloemschikking 
Kernwoorden: opstanding, nieuw leven, licht en vreugde.  
Liturgische kleur: wit, kleur van vreugde en licht.  
Voorjaarsbloemen: licht, zuiverheid en nieuw leven. De paarse 
kleur vloeit over naar wit. Tulpen: symbool voor Gebed.  
Krans: versterkt de symboliek ‘zonder begin en zonder einde’. 
Beeld van altijd durend verbond tussen God en de mens. 



Voorbereiding 
  
Muziek ~ Stilte 

Openingslied 637: 1 ~ O vlam van Pasen, steek ons aan 
We gaan staan 

We gaan zitten 
Binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars 

Licht van Christus! 
Licht van Christus! 
Licht van Christus! 
  
Dit is een stralende morgen, 
dit is de dag die de Heer heeft  
gemaakt en gegeven. 

Dit is het feest van de doortocht van Jezus. 
Kruis en graf houden hem niet langer vast, 
de weg naar het leven heeft hij gebaand. 
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Kracht is Hij voor wie geen uitzicht hebben, 
sterkte voor wie zuchten onder hun lot, 
Ons licht en ons leven! 

De Heer is waarlijk opgestaan! 

Lied 637: 2, 3 en 4 ~ O vlam van Pasen, steek ons aan 

2. De Vader laat niet in het graf 
zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
Hij tilt het uit de kille grond – 
het loopt als vuur de wereld rond.  

3. De oude nacht voorgoed gedood, 
de toekomst keurt de morgen rood; 
Ziehier hoe God vergevend is 
en hoe zin liefde levend is. 

4. Ziehier het licht van lange duur, 
ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen steek ons aan – 
de Heer is waarlijk opgestaan! 

Woord van welkom ~ Aansteken van de kaars 

Bemoediging (en groet/drempelgebed) 

V:  Onze hulp en verwachting is de naam van de Eeuwige 
A:  DIE ONS TEGEMOET KOMT EN ZIJN AANGEZICHT TOONT  
IN EEN MENS VAN VLEES EN BLOED.  
V:  Onthul ons het geheim van zijn leven en sterven. 
A:  MAAK ONS BEREID HEM TE VOLGEN,  
IN DEZE VEERTIG DAGEN EN HEEL ONS LEVEN. 
V:  ….  
door Jezus Christus, onze Heer 
A:  AMEN 
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Veertigdagen project ~ Wat goed dat jij er bent! 
Projectlied: Veertig dagen duurt de reis 
m. liedboek 539; t. Erik Idema 
  

Veertig dagen duurt de reis 
naar het feest van Pasen. 
Ga de weg die God ons wijst,  
Hij brengt mensen samen. 

In de stralen van de zon 
zal de Heer je groeten.  
Hoop voor wie niet hopen kon: 
Jij zult Hem ontmoeten.  

Moment voor jong en oud: Wat goed dat jij er bent!
De kinderen gaan naar de kinderkerk  

Kyriëgebed, afgesloten met: 

Loflied 634: 1 en 2 ~ U zij de Glorie  
We gaan staan
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2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

We gaan zitten 

Paasgroet van de Portugese gemeente  
met een couplet van het lied 624 ~ Christus onze Heer verrees.  

Christus, onze Heer, verrees, halleluja! 
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja! 
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja! 

Woord 

Groet 
V:  De Eeuwige zal bij u zijn 
A:  GOD, BEWAAR MIJ, ALS IK MIJN TOEVLUCHT ZOEK BIJ U. 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Schriftlezing: Genesis 2: 1-9 en 15-17 
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Lied 216: 1, 2 en 3 ~ Dit is een morgen, als ooit de eerste 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Paasevangelie: Johannes 20: 1-18 
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Lied 630: 1 t/m 4 ~ Sta op! – Een morgen ongedacht 

 
2. Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
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3. Al wat ten dode was gedoemd 
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, – alles roemt 
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer, 
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 

4. Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 
de schoot van ’t graf ontkomen. 
De morgen is vol nieuw geluid, – 
werp af uw boze dromen. 
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 
is voor het lichaam nu vrij baan 
naar een bestaan volkomen. 

Uitleg en verkondiging 

Muziek: Dance of the Blessed Spirits van von Gluck. 
Hans op het orgel en Lineke op de dwarsfluit. 

Aandacht voor de kinderen:  
Wat goed dat jij er bent! 

Lied: Laat het feest zijn in de huizen  
Laat het feest zijn in de huizen,  
mensen dansen op de straat.  
Als het onrecht buigt voor Jezus  
en het volk weer bidden gaat. 

Refrein:  In de bergen, door de dalen:  
  hoor ons loflied overal.  
  In de hemel en op aarde  
  als uw glorie komen zal. 

8



Laat Uw licht zien in het duister  
als wij buigen voor het kruis.  
Laat Uw heerlijkheid verschijnen  
in de wereld, in ons huis. 

Refrein 

Halleluja, Halleluja  

Antwoord 

Gebeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader. 

Mededelingen 
 
Inzameling gaven 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie, Colombia.  
In Colombia komt veel seksueel misbruik voor, omdat 
Colombianen het normaal vinden dat mannen meer 
macht hebben dan vrouwen. Kwetsbare jongeren, 
inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen lopen 
extra risico. De organisatie Renacer beschermt en 
begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van 
seksuele misbruik of dat dreigen te worden. 
NL02 RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk 
Oisterwijk of direct met uw smartphone middels de QR code. 

 
De tweede collecte is voor de eigen kerk. NL10 RABO 
0373 711 581 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Oisterwijk of direct met uw smartphone middels de 
QR code. 
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Op weg 

Slotlied 624: 1, 2 en 3 ~ Christus onze Heer verrees 
De kinderen mogen meedoen met muziekinstrumentjes! 

We gaan staan
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2. Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,  
die in heerlijkheid gebied, halleluja, 
die aanvaardde kruis en graf, halleluja, 
dat hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, 
heeft verzoening ons bereid, halleluja, 
nu is Hij der hemelen Heer, halleluja, 
engelen jubelen Hem ter eer, halleluja! 

Zending en Zegen met gesproken 'Amen' 
   
Na de Zegen verzoeken we u om weer plaats te nemen.  

U bent van harte welkom om elkaar te ontmoeten in 
de voorhof. Er is koffie, thee en fris. En de kinderen 
kunnen paaseieren zoeken; wel eerlijk delen ;-) 

Agenda 
  

13 april Taizéviering  ~ 19:00 uur te H. Nicolaaskerk Helvoirt 
Het thema van deze viering is ‘Licht’. Licht dat zo 
vanzelfsprekend is, maar wanneer je het mist, mis je bijna 
alles. Licht maakt het onderscheid dat je waar kan nemen, 
kleuren kan zien, je kan onderscheiden. Zelfs het kleinste 
lichtpunt is zichtbaar in de diepste duisternis. Inloop 18:30u. 

13 april Bosch Blazers Ensemble ~ 20:00 uur in Lodewijkskerkje 
Het ensemble staat onder leiding van Marnix van den Berg. 
Met een gevarieerde programma, mix tussen ‘licht’ en ‘zwaar’, 
belooft het een mooie muzikale avond te worden. Kaarten á € 
15 kunt u reserveren via wilma.dorst265@gmail.com of bij de 
ingang. Inloop vanaf 19:00 uur. 

  
De viering is te bekijken via de link op de startpagina van onze 
website www.pkn-oisterwijk.nl  Hier vindt u ook de liturgie van 
deze dienst.Of kijk via www.kerkdienstgemist.nl 
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14 april Familieviering met lunchbuffet ~ 10:15 uur 
Ga met ons mee op ontdekkingstocht! Door te ‘doen’ gaan we 
aan de slag met een thema. We ontdekken in diverse 
activiteiten (o.a. gespreksgroep en creatief) wat dit thema voor 
ons leven, jong en oud, kan betekenen. We sluiten de viering 
af met een gezamenlijk lunchbuffet. Neem je wat lekkers mee? 

14 april Elckerlyc Speellieden ~ 14:30 uur in Lodewijkskerkje  
"Die winter is vergangen, ik zie des meien schijn …. Zo 
beginnen de Elckerlyc Speellieden hun voorjaarsconcert 
gevolgd door een keur van liedekens en speelstukjes uit de 
Brabantse en Vlaamse Kempenstreek. Zoals gewoonlijk 
begeleiden zij zichzelf op een groot aantal verschillende 
muziekinstrumenten 

 

voorganger ~ ds. Winanda de Vroe  ambtsdrager ~ Jan Baan 
lector ~ Henk van der Linden   organist ~ Hans Weening 
dwarsfluitist ~ Lineke Swijgers-Boekhoud  koster ~ Gerby Oostra 
kinderkerk/crèche ~ Annemarie Kuijsten  ontvangst ~ Ria Wiersma 
jeugdwerk - Judith Ooms   geluid ~ Rienk Lammers 
beeld ~ Dorien Kleine Rammelkamp  
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